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OPGELET !  
 
“Het legaat van nonkel Renaat” wordt in eigen beheer, en dus niet door een toneeluitgeverij 
uitgegeven. Wie “Het legaat van nonkel Renaat” wil opvoeren, neemt dus eerst contact op met 
de auteur. Voor het beheer van al zijn auteursrechten is de auteur aangesloten bij SABAM.  
Dat betekent dat de geijkte SABAM-procedure moet gevolgd worden 
 
Stappenplan om “Het legaat van nonkel Renaat” op te voeren:  
 

▪ Stap 1  
 
Contacteer de auteur:  Pol Anrys, E. Carleerlaan 6, 3012 Wilsele 
     Mobiel: 0032 478384693 
     Mail: pol.anrys@skynet.be of pol.anrys@breakaleg.be  
     Website: WWW.BREAKALEG.BE  
 

▪ Stap 2  
 
De auteur stuurt je via e-mail de tekst van het stuk, een “toestemming tot kopiëren” en 
een “toestemming tot opvoeren”. Je hebt de persoonlijke toestemming van de auteur. 
De repetities kunnen beginnen.  
 

▪ Stap 3  
 
Je vult het formulier “toestemming tot opvoeren” verder aan (aantal opvoeringen, 
plaats van de opvoeringen, …) en stuurt een kopie terug naar de auteur. De opvoeringen 
kunnen bijna doorgaan, maar …  
 

▪ Stap 4  
 
... de definitieve en rechtsgeldige toestemming krijg je van SABAM, na het tijdig 
indienen van de ‘aanvraag tot toelating theater en dans’. Meer informatie hierover bij 
www.sabam.be (ga naar ‘ik ben gebruiker’, dan ‘podiumkunsten’ en tenslotte 
‘aangifte’).  
 
 

Veel plezier met “Het legaat van nonkel Renaat” ! 

 

 

 

 

mailto:pol.anrys@skynet.be
mailto:pol.anrys@breakaleg.be
http://www.breakaleg.be/


3 
 

Laatste versie: 29mei 2024 

 

Korte inhoud: 

 

 Renaat De Schutter is op 95-jarige leeftijd overleden en op nadrukkelijke eis van Renaat aan de 

notaris roept deze de erfgenamen samen in de slaapkamer van Renaat in zijn buitenverblijf, om 

het testament voor te lezen. 

Op de afgesproken plaats en uur zijn de notaris en de zoon en dochter van Renaat, Albert en 

Agnes aanwezig. Op de vraag van Albert wanneer zij nu eindelijk gaat beginnen met het 

voorlezen van het testament antwoordt de notaris “ Als alle erfgenamen aanwezig zijn “ … 

Tot verbijstering van Albert en Agnes komen uiteindelijk één na één nog zes andere personages 

die elkaar niet kennen de kamer binnen zodat er uiteindelijk 8 erfgenamen blijken te zijn.  

Vervolgens wordt het testament voorgelezen en dan blijkt dat de 6 onverwachte erfgenamen 

van Renaat allemaal buitenechtelijke kinderen van hem zijn die hij door de jaren heen bij 6 

verschillende vrouwen heeft verwekt in het bed in de slaapkamer waar zij nu samen zijn … 

Als dan het testament zelf wordt voorgelezen wordt de nachtmerrie voor Albert en Agnes nog 

groter als blijkt dat hun vader de erfenis in 8 gelijke delen heeft verdeeld met de voorwaarden 

dat over iedere Euro die wordt uitgegeven alle negen steeds unaniem akkoord moeten zijn, 

anders kan die niet worden uitgegeven en dat als iemand van de 8 komt te overlijden het deel 

van de erfenis van de overledene automatisch naar de 7 anderen gaat.  

Renaat heeft ook nog twee verrassingen in petto, namelijk dat in het huis een tweede 

testament is verstopt waarbij alles van de erfenis naar één persoon gaat  als het binnen de 24 

uur gevonden wordt. Daarnaast  moet iedereen een DNA-test ondergaan om te verifiëren dat 

hij/zij wel degelijk een kind van Renaat is want die blijkt van een en ander niet helemaal zeker 

te zijn. 

Als de eerste storm wat is gaan liggen begint een spel van zoeken, onderhandelen, argwaan, 

ruzies, gevechten, mislukte ludieke moordpogingen, complotten, amoureuze geheimen enz. die 

vaak tot hilarische en soms spannende situaties en momenten zullen leiden …. 
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Personages: 

 
Algemeen: Men kan eventueel alle erfgenamen een herkenbare erfelijke eigenschap geven 

die op een of andere manier bij alle 8 de erfgenamen terugkomt (vb. Ros haar) 

1. Mannen erfgenaam: 

 

- Albert De Schutter, gepensioneerd bankier en enige officiële zoon van Renaat (is 

ongeveer 75 jaar) Hij is een arrogant egoïstisch type 

- Fernand De Praeter, Marktkramer (ongeveer 65 jaar), Hij is een joviale kerel  

- Herman De Geest, Pastoor (ongeveer 60 jaar) Hij is een overdreven ernstige 

pilarenbijter 

- Tristan De Busscher, Postbode (ongeveer 35 jaar) Hij is een gladde jongen die 

anderen manipuleert en niet vies is van vrouwelijk schoon 

 

2. Vrouwen erfgenaam 

- Agnes De Schutter, Gepensioneerde schooldirectrice en enige officiële dochter van 

Renaat (Is ongeveer 70 jaar) Zij is een zure en stuurse vrouw 

- Aurore Lafon, Actrice (ongeveer 50 jaar) Zij is een niet onaantrekkelijke diva die 

heel theatraal overkomt 

- Freya De Snijder,  Dokter-Chirurg (ongeveer 40 jaar). Zij is een sympathieke vrouw 

met hart op de juiste plaats 

- Luna Lejeune, Studente  (18 jaar) Zij is een dynamische zelfzekere jonge vrouw die  

zichzelf vaak op de eerste plaats stelt. 

 

3. Andere personages: 

- Diane De Schrijver, Notaris, (ongeveer 40 jaar) Zij is een dominante geslepen vrouw 

- Stan Versnel  

o Man, noemt officieel Konstantinopel maar iedereen noemt hem Stan 

Trage luie Klusjesman, (40 à 50 jaar). Hij praat heel traag en alle woorden met 

een A maakt hij langer (is in zijn replieken aangegeven). Hij beweegt ook traag.  

o Vrouw, Deze rol kan ook door een vrouw gespeeld worden ! 

Zij noemt officieel Constantina maar iedereen noemt haar Stan 

- Iris De Fraeye, Alomtegenwoordig dienstmeisje, (20 jaar) Zij is sympathiek, energiek 

en empathisch. 

- Renaat De Schutter (95 jaar)  Als het testament wordt voorgelezen kan dat met een 

videoboodschap door Renaat  zelf of dat kan door de notaris worden voorgelezen. 

Hij heeft naast de eventuele video-opname enkel tekst in de laatste vier bladzijden 

In het stuk moet hij een aantal keer voor lijk spelen, maar als dat niet haalbaar is 

kan ook gekozen worden voor een levensgrote pop of iets van dat volume in een 

lijkzak. 
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Decor:  

 

Op een weelderig en duur buitenverblijf bevinden we ons in een oude grote slaapkamer met 

een groot bed en verder in de kamer, grote kasten, een boekenwand, een grote oude kist enz. 

De kamer moet luxueus aangekleed zijn  met oud schilderijen, beelden, luster enz. 
Op de kist staat een televisiescherm en op de hoek van het bureel komt een urne te staan. 

 

Belangrijk: In de kast en de kist moet het mogelijk zijn dat Renaat via een te openen achterwand 

ongezien de kast en/of de kist kan verlaten. 
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1ste bedrijf  

 (Op de achtergrond weerklinkt onrustige muziek en ondertussen zien we Albert in 

de kamer nog wat papierwerk in de laden van het bureel wegstoppen en Agnes 

nog wat orde maken terwijl  Stan traag en sloom nog een laatste rouwkrans van 

het bed haalt en naar buiten brengt en Iris stoel 2 binnenbrengt  

Albert: (overschouwt de ruimte) … Hier zal ze het mee moeten doen. Pfff …. alle moeite 

voor hooguit een kwartiertje werk. … Enfin, ga de notaris maar halen Iris. 

Agnes:  Dit is gewoon belachelijk! Het is niet omdat Pa het in zijn hoofd heeft gehaald 

dat zijn testament op zijn slaapkamer moet worden voorgelezen dat we dat 

ook echt moeten doen. 

Albert: (zucht) Volgens de notaris staat dat wél als voorwaarde in het testament en 

kunnen we dit niet zomaar negeren. 

Agnes: Dat is gewoon kommaneukerij! Met de notaris er bij zijn we maar met z’n 

drieën. Geen haan die er naar kraait als we die “voorwaarde” niet vervullen! 

We hadden dat testament ook gewoon beneden in de woonkamer kunnen 

aanhoren. 

Notaris: (komt de slaapkamer binnen) … Bedankt dat u dit zo snel in orde hebt gebracht 

meneer en mevrouw De Schutter … Ik stel voor dat ik daar plaatsneem (gaat 

naar het bureel en opent haar aktentas)  

Agnes: Ik hoop dat deze formaliteit niet te lang duurt, want wij hebben om 20u 

gereserveerd in restaurant ….. (naam van plaatselijk duur restaurant). 

Albert: (vergenoegd) Ja, we hebben straks iets te vieren … als u begrijpt wat ik bedoel 

(vette knipoog naar notaris).  

Notaris: … ik zou het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is (kijkt op 

uurwerk terwijl ze haar papieren schikt) … trouwens jullie zullen toch nog even 

geduld moeten hebben meneer en mevrouw, want het testament  wordt pas 

stipt om 19u voorgelezen en dat zou wat langer kunnen duren dan verwacht. 

Agnes: … Pas om 19u … Wat is dat voor onzin !? 

Albert: Wij zijn de twee enige kinderen, ik zie niet in waarop we moeten wachten. 

Notaris:  Dit staat zo expliciet in het testament vermeld en bovendien … 

Agnes: (onderbreekt haar) … Omdat die seniele oude vent een hoop onzin in zijn 

testament heeft gezet moeten wij dat als normale mensen toch niet blindelings 

volgen …Het is al krankzinnig genoeg dat zijn testament in zijn slaapkamer 

moet voorgelezen worden. Dat slaat toch nergens op! 

Albert: Ik geef mijn zuster volkomen gelijk mevrouw de notaris, dus laat ons maar 

meteen beginnen. 
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Notaris: … als u me nu laat uitspreken … dan zal het u duidelijk worden dat we niet vóór 

19u kunnen beginnen.  

Albert: (ongeduldig) We luisteren … 

Notaris: … Iedereen is pas tegen 19u uitgenodigd. 

Agnes: … Iedereen ? … Hoe bedoelt u ? 

Notaris: De andere erfgenamen … 

Albert: (verbijsterd) … de … de andere erfgenamen !?! 

Agnes: Wat zegt u !? Zijn er nog andere erfgenamen !? … dat … dat kan niet ! 

Albert: Maar mevrouw de notaris, dat moet een misverstand zijn … er zijn helemaal 

geen andere erfgenamen. Waar zouden die plots vandaan moeten komen ? 

Notaris: Volgens mijn lijstje zijn er, u beiden inbegrepen  8 erfgenamen … we 

verwachten dus nog 6 mensen. 

Agnes: … NOG ZES !?! 

Notaris: Inderdaad mevrouw. 

Agnes: (woest tegen Albert) Wist jij hiervan !?  

Albert: Maar nee, helemaal niet! (tegen notaris) Waarom heb je ons dat niet op 

voorhand gezegd ? 

Notaris: (notaris wil antwoorden maar Agnes is haar voor) Omdat … 

Agnes: (schamper) … ongetwijfeld omdat het in het testament staat ! 

Notaris: (met een fijn lachje) … inderdaad mevrouw. 

Albert: En wie mogen die andere erfgenamen dan wel zijn ? 

Notaris: Nog even geduld meneer, dat komt u zo meteen te weten. 

Iris: (klopt even op de deur en komt binnen gevolgd door Fernand) … excuseer dat ik 

stoor, maar meneer beweert dat hij hier moet zijn. 

Fernand: Elk zijn goede dag, … ik ben Fernand .. Fernand De Praeter. Ik moest hier 

aanwezig zijn bij de voorlezing van een testament … 

Notaris: (Duidt iets aan op haar lijst) … dat klopt meneer De Praeter … ik zou zeggen, zet 

u nog even maar euh … 

Iris: Ik zal nog een stoel gaan halen (gaat vlug weg) 

Albert: (er valt even een ongemakkelijke stilte) … Ik ben Albert De Schutter en dit is mijn 

zuster Agnes De Schutter … kennen wij elkaar ergens van meneer De Praeter ? 
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Fernand: (enthousiast)  Ik weet het niet, jullie gezicht zegt me zo direct niets maar jullie 

kennen mij misschien van op de markt in ……….. of in de omgeving  … 

Frikandellen Fernand! De beste frikandellen van het land  … 

Agnes: (Zuur) Wij gaan niet naar de markt meneer De Praeter ! 

Fernand: (haalt de schouders op) Ja, dan weet ik het ook niet. 

Iris: (komt binnen met een stoel in de handen gevolgd door Luna) … Nog iemand die 

hier moet zijn! Ik zal  nog een stoel bij gaan halen (zet stoel neer en gaat weg) 

Notaris: En met wie hebben we de eer juffrouw ? 

Luna: Ik ben Luna Lejeune en ik heb een brief gekregen van notaris De Schrijver dat ik 

hier om 19u moest aanwezig zijn als erfgenaam bij de voorlezing van een 

testament … 

Notaris: Dat klopt helemaal juffrouw.  

Stan: (komt sloom binnen gevolgd door  Herman, Aurore en Freya) … die … mensen … 

hier   wisten … niet … waaar …  ze … moesten … zijn … en … omdaaat … ik …  Iris     

niet …  vond …  heb … ik … ze … zelf … maaar … naaar … boven  … gebraaacht . 

Notaris: Dankjewel meneer euh … 

Stan: Iedereen … noemt … mij  … Staaan … maaar … eigenlijk … heet …  ik … Kon … staaan   

ti … no … pel … maaar … iedereen … zegt …  daaat … het … te …  laaang … duurt     

tegen …  daaat … ik …  daaat … uitgesproken … krijg. 

Notaris: …. Euh jaaaa.  

Stan: Ik … zaaal … snel … stoelen … gaaan … haaalen … vooor … die … mensen  (traag 

weg) 

Notaris: (nu tegen de drie nieuwkomers) Jullie zijn hier ongetwijfeld ook voor de voorlezing 

van het testament van meneer Renaat De Schutter  (de drie beamen dat)  Mag ik 

even jullie naam alsjeblief ? 

Herman: Ik ben Herman De Geest, pastoor in …. 

Aurore: Aurore Lafon, actrice … maar u zal me ongetwijfeld kennen uit “Thuis”  (of een of 

andere televisiesoap)  

Freya: Ik ben Freya De Snijder … chirurg. 

Iris: (komt binnen met stoel) … Oh … nog volk (zet de stoel neer en zucht) … ik zal er nog 

maar wat gaan bijhalen. 

Luna: Voor mij hoef je geen stoel te halen hoor, ik zet me wel op het bed … 

Freya: Oh ja, dat doe ik ook wel  (gaat naast Luna zitten) 

Notaris: Stan is nog drie stoelen gaan halen, dat volstaat wel. Bedankt Iris. 
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Herman: (Wil op de stoel gaan zitten die Iris net binnenbracht maar Aurore is hem voor)  

… Dan ga ik ook maar op het bed zitten. (overkant van Luna en Freya) 

Notaris: Nog even geduld mensen, we verwachten nog één persoon en dan kunnen we van 

start gaan. 

Tristan: (klopt even op de deur en komt binnen) … euh excuseer als ik stoor maar naar het 

schijnt moet ik hier zijn ? 

Notaris:  Als dat is voor de erfenis van meneer Renaat De Schutter dan bent u aan het juiste 

adres. 

Tristan: (laat brief zien) … Ja, dat klopt! 

Notaris: Mag ik uw naam alsjeblief ?  

Tristan:  Tristan De Busscher. 

Notaris: Ok, dat klopt ook  … 

Freya: (verrast) … Tristan !?  …. Wat doe jij hier ? 

Tristan: (reageert verrast en antwoordt koel) … oh … euh  … Mevrouw De Snijder!? …. Euh  

Goedenavond! 

Notaris: (argwanend) Kennen jullie elkaar ? 

Freya: oh euh … maar oppervlakkig hoor. Hij is mijn postbode. 

Tristan: Euh ja dat klopt . (gaat een beetje afstandelijk naast haar zitten en wisselt kort 

enkele woorden) 

Stan: (komt binnen met een stoel) … hier … heb … ik … aaal    een … eerste … stoel (zet die 

neer) … daaan …  gaaa … ik …  nog … een … stoel …  haaalen … en    daaarnaaa … nog    

een. 

Notaris: Goed, iedereen is aanwezig en het is stipt 19u dan kunnen we nu beginnen. 

Agnes: (zuur) Eindelijk ! Het zou gaan tijd worden ! 

Albert: (uit de hoogte) Ik kan onmogelijk begrijpen  mevrouw de notaris hoe die mensen 

ook maar iets met papa kunnen te maken hebben gehad! Wij hebben ze zelf nog 

nooit eerder gezien. Is het niet Agnes? 

Agnes: Nee, ik ken ze van haar nog pluim! En hooguit erven zij wat kruimels van de erfenis 

en gaat het leeuwendeel naar mij en mijn broer. Waarom moeten zij hier dan per 

se bij zijn!? 

Notaris: (bekijkt hen nadrukkelijk met een sarcastische glimlach) … Dat zal dan straks wel 

blijken als het testament wordt voorgelezen. Maar voor we echt beginnen kan 

iedereen zichzelf misschien eerst nog even voorstellen zodat iedereen goed weet 

wie wie is. …  
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Ik ben notaris Diane De Schrijver Executeur Testamentair voor de nalatenschap van 

meneer Renaat De Schutter. …  U kan misschien verder gaan meneer De Schutter. 

Albert: (zuur) Ik ben Albert De Schutter, 75 jaar, gepensioneerd bankier en enige zoon  

van de overledene. 

Agnes: (met tegenzin) Ik ben Agnes De Schutter, 70 jaar, Gepensioneerde 

schooldirectrice en enige dochter van de overledene. 

Fernand: Fernand De Praeter, 65 jaar en ik ben marktkramer. Maar jullie kennen mij 

misschien van op de markt in ………….. of in de omgeving  … Frikandellen 

Fernand! De beste frikandellen van het land  … 

Notaris: (hier en daar wat beamend geroezemoes) Dat volstaat meneer De Praeter. 

Herman: Mijn naam is Herman De Geest, 60 jaar en ik ben Pastoor in ………. 

Aurore: (theatraal) Hmmm iedereen kent mij ongetwijfeld … Aurore Lafon, Actrice en ik  

   ben 40 jaar. 

Fernand: (schamper) Vreemd …volgens de “Dag allemaal” ben je er nochtans al 50! 

Aurore: (Zuur) Ja, maar ik zie er maar hooguit 40 uit ! 

Tristan: Ik ben Tristan De Busscher, Postbode en ik ben 35 jaar. 

Freya:  En ik ben dokter Freya De Snijder, 40 jaar en Chirurg in het AZ in ………… 

Luna: Ik ben Luna. Luna Lejeune, 18 jaar en ik zit in mijn eerste jaar universiteit.  

Ik studeer rechten.  

Stan: … Excuseer … daaat … ik … weer … stoor … maaar … ze … hebben … vaaan … het 

… cremaaatorium … de … urne … vaaan … meneer … Renaaat … bezorgd … 

Waaar … moet … ik … ze … zetten ? 

Notaris: … Euh zet ze maar hier Stan, op de hoek van het bureel.  

Stan: (struikelt en laat bijna de urne op de grond vallen) Oeps … die … laaag … bijnaaa 

… op … de … grond … (gaat weg) 

Notaris: Goed, dan kunnen we nu echt van start gaan. … Beste erfgenamen, namens wijlen 

de heer Renaat De Schutter heet ik u allen hartelijk welkom op deze bijeenkomst 

waarop de laatste wilsbeschikking van meneer De Schutter zal kenbaar gemaakt 

worden. Zoals u ondertussen ongetwijfeld reeds zal vastgesteld hebben wijkt de 

manier waarop dit gebeurt nogal af van een doorsnee laatste wilsbeschikking. Maar 

alles zal jullie zo dadelijk wel duidelijk worden … 

Ik wil ook nog even meegeven dat meneer De Schutter gisteren op zijn wens is 

gecremeerd. Zijn stoffelijke resten bevinden zich in deze urne. En die urne wordt 

een van de volgende dagen bijgezet in het familiegraf hier op het domein. 
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 Goed, over naar de wilsbeschikking dus. Meneer De Schutter heeft kort voor zijn 

overlijden een video laten opnemen waarop hij zelf zijn laatste wilsbeschikking 

voorleest en toelicht. Ik stel voor dat we daar samen naar kijken. 

Renaat: Beste kinderen … ja, ik zeg wel degelijk kinderen want jullie zijn allemaal zo goed 

als zeker een kind van mij … 

Allen: (de notaris stopt nu even de video omdat iedereen door elkaar reageert)  

Waaattt ! … Zijn wij kinderen van hem ?  … Maar ik dacht dat hij een oude nonkel 

was! Nonkel Renaat. …. Dat kan toch niet ! … en niemand wist hiervan? …. Dat is 

onmogelijk ….enz. 

Notaris: (probeert tevergeefs de gemoederen te bedaren) … Rustig iedereen! … Stilte! … Stilte 

a.u.b. (zucht, haalt dan een houten hamer uit haar tas en klopt een paar keer op tafel 

tot iedereen weer stil is en gaat zitten) Stilte !!! … Dankuwel … kunnen we dan nu 

verder gaan ? 

Albert:  Maar notaris toch, … zij … kinderen van papa! Dat is te belachelijk voor woorden! 

Agnes:  Papa wou maar twee kinderen zij mama altijd, terwijl zij er graag zelf meer had 

gehad! En dan zou hij … (maakt wegwerpgebaar)  … Komaan zeg! 

Renaat: (De notaris zet de video terug op) … Albert en Agnes zijn mijn twee enige 

wettelijke kinderen maar ook Fernand, Herman, Tristan, Aurore, Freya en Luna 

zijn door mij verwekt, alle zeven bij een andere vrouw maar telkens in mijn 

buitenverblijf in de slaapkamer waar jullie zich nu bevinden en in het bed 

waarop jullie nu misschien zitten … 

Allen: (de notaris stopt nu even de video omdat iedereen weer reageert. Freya, Luna, 

Tristan en Herman die op het bed zaten springen geschrokken een stap achteruit 

en iedereen staart ongelovig naar het bed) … Oeps ! … Eikes ! … How zeg! …. God 

vergeef alle zondaars , …. ’t Is niet waar hé, … amai, enz. 

Notaris: (klopt weer even met de hamer om de gemoederen te bedaren) 

Renaat: (De notaris zet de video terug op) … Nu, wat mijn erfenis betreft zal ik kort zijn. 

Ik laat de uitleg over de details en de komma’s en de punten over aan de 

notaris, maar al mijn bezittingen en die hebben samengeteld een waarde van 

zo’n 10 miljoen Euro worden eerlijk over jullie acht verdeeld …  (enthousiast 

gemompel bij de meeste erfgenamen) … maar om er zeker van te zijn dat jullie 

na mijn dood één familie worden gebeurt dat onder bepaalde voorwaarden.  

Allen: (de notaris stopt nu weer de video omdat iedereen weer reageert) 

… Voorwaarden?, … Welke voorwaarden?, …. Wat is de bedoeling hiervan?, … 

Dat is gewoon schandalig ! … In feite komt alles gewoon aan ons toe ! …. Ruim 

een miljoen per persoon, da’s niet slecht … enz. 

Notaris: (klopt weer met hamer ) …. Rustig allemaal ! Luister … Stil ! …  

De voorwaarden waarover meneer De Schutter het heeft zijn de volgende:  
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Ten eerste moeten jullie moeten alle acht samen steeds over alles unaniem 

beslissen. Dus over iedere Euro die wordt uitgegeven moeten jullie alle acht 

steeds unaniem akkoord zijn anders kan die niet worden uitgegeven. 

(gemompel bij iedereen) 

En ten tweede, als iemand van jullie komt te overlijden dan gaat het deel van 

de erfenis van de overledene automatisch naar de zeven anderen. Komt er 

nadien nog iemand te overlijden dan gaat zijn of haar deel naar de zes 

overblijvende en zo verder. Eventuele partners of kinderen van ieder van jullie 

negen kunnen nooit aanspraak maken op een deel van deze erfenis. 

Luna: (er valt even een stilte waarin ieder de betekenis van wat net gezegd is laat 

doordringen) … Dus als ik het goed begrijp kan ik, als veruit de jongste van 

iedereen hier, best gewoon wachten tot jullie allemaal zijn overleden en dan is 

alles voor mij alleen … 

Allen: (de meesten reageren geschokt en verontwaardigd door elkaar heen) … Waaattt ! 

… Dat is gewoon schandalig!, … Hoe kan je zoiets zeggen !, … dat … dat kan toch 

niet! …. Heb jij dan geen greintje respect?!, … dat kan toch nooit de bedoeling 

zijn, … enz. 

Notaris: … Het komt misschien wel een beetje bot over maar in feite heeft Luna gelijk. 

Als jullie niet overeen komen zal zij als ze het langst blijft leven uiteindelijk 

alles erven. (gemompel onder de erfgenamen) … 

Albert: (furieus) …Ik heb niets tegen jullie persoonlijk, maar dit hele gedoe is gewoon 

belachelijk. Agnes en ik zijn de twee enige wettelijke kinderen van onze vader 

en plots zouden jullie zomaar uit het niets met driekwart van de erfenis gaan 

lopen. Ik laat het hier niet bij! Ik stap hiermee naar de rechtbank ! 

Notaris: Ik vrees dat u weinig succes zal hebben meneer De Schutter. Het hele 

testament klopt 100%. Daar is niets tegen in te brengen. Dat heb ik samen met 

uw vader grondig nagekeken. 

Agnes: (tegen de anderen) Maar vinden jullie dan zelf niet dat dit onrechtvaardig is … 

We zullen jullie een rechtvaardig bedrag geven als jullie afzien van jullie deel … 

wat denk jij ervan Albert  ? 

Albert: … (twijfelt even) … Ja OK daar kan ik mee akkoord gaan … euh wat zouden jullie 

denken van 100.000 Euro ? 

Agnes: (geschrokken) … 100.000 … euh ik dacht eerder aan 50.000 …maar goed 100.000 

dan . Dat is toch een mooi bedrag voor iets waar jullie eigenlijk geen recht op 

hebben … 

Aurore: …. 100.000 … en dan houden jullie samen nog meer dan 9 miljoen over … ik 

denk niet dat dit zo’n eerlijke deal is … vinden jullie ook niet … 
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Fernand: Ik kan nu wel begrijpen dat dit een onaangename verassing is voor jullie, maar 

langs de andere kant als nonkel Renaat beweert dat ik zijn zoon ben wie ben ik 

dan om hem tegen te spreken. 

Albert: Nonkel Renaat!? Waarom zeg jij nonkel Renaat tegen papa? 

Fernand: Omdat mijn mama dat altijd zei. Heel af en toe kwam hij eens langs en dan 

moesten wij nonkel Renaat tegen hem zeggen. 

Luna: Oh, dat zei ik ook tegen hem … nonkel Renaat. Ik dacht echt dat hij een soort 

nonkel was. 

Freya: …. Maar ik ook. … ik zei daar ook nonkel Renaat tegen. (instemmend gemompel 

van Herman, Aurore en Tristan ) 

Herman: God hebbe zijn ziel! 

Tristan: (lachend) Hij heeft alvast zijn achternaam niet gestolen … De Schutter. Hij heeft 

er niet dikwijls naast geschoten … 

Agnes:  (anderen lachen beamend) … Ooooohhh! Hoe durf je zoiets te zeggen! 

Fernand: Zeg maar Luna, hoe oud ben jij ? 

Luna: 18 jaar. 

Fernand: Dan was hij 77 jaar als hij u gemaakt heeft … straffe kerel! Da’s misschien wel 

een wereldrecord! (lacht hartelijk) 

Albert: (geïrriteerd) …. Kunnen we nu eindelijk weer tot de kwestie komen!  … Wie 

gaat akkoord met 100.000 Euro. 

Agnes: (enkel Herman steekt zijn hand op) …. Maar jullie zijn geldwolven! Dat is 

schandalig ! 

Albert: Hoeveel willen jullie dan … 200.000 ? 

Luna: Je hoeft geen moeite te doen, ik ga toch niet akkoord; 

Agnes: 300.000! 

Aurore: Doe geen moeite, ik ga ook niet akkoord. Ik stel voor dat we gewoon alles 

verkopen en verdelen door 9, dat lijkt me het eenvoudigste. 

Allen: (nu wordt er heftig door elkaar heen geroepen) … dat slaat nergens op! …. 

Omdat die oude gek zijn hormonen niet kon bedwingen kunnen jullie zomaar 

onze erfenis inpikken ! … ik kan gewoon wachten tot jullie allemaal dood zijn! 

… ik ben ermee akkoord om alles te verkopen  en te verdelen, … Ik doe mee 

met Luna, ik zit niet onmiddellijk te wachten op dat geld … enz. 

Notaris: (klopt met haar houten hamer op het bureel) … rustig … rustig allemaal …  

Ik denk niet dat jullie hier onmiddellijk uit  gaan geraken en dus stel ik voor om 
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verder naar Renaat te luisteren want er zijn nog een paar belangrijke zaken die 

jullie moeten weten. (De notaris zet de video terug op)   

Renaat: Indien jullie om een of andere reden toch niet zouden overeenkomen  heb ik 

een mogelijkheid voorzien om onder het testament met voorwaarden, 

testament 1 dus onderuit te komen. Ik zal namelijk nog een tweede testament 

opmaken, gedateerd na testament 1. In testament 2 gaat mijn hele erfenis 

zonder enige voorwaarde naar wiens naam daarin zal staan en ik zal het hier 

ergens in huis verbergen. Als het binnen de 24 uur na voorlezing van testament 

1 wordt gevonden en aan de notaris overhandigd dan wordt testament 2 van 

kracht  en vervalt testament 1. (de notaris stopt nu weer de video) 

Albert: (met een brede glimlach) …. Ik ben er zeker van dat ik in testament 2 zal staan ! 

Agnes: (ongerust ) … en ik dan. Wie zegt dat jij in testament 2 staat en niet ik ? 

Fernand: (schamper) En wie zegt dat het niet mijn naam is die er in staat ? 

Freya: Of de mijne ? 

Luna:  … dus als ik het goed begrijp dan heb ik niks als mijn naam niet in testament 2 

staat? 

Notaris: Inderdaad ! 

Luna: (nadenkend) Dat verandert natuurlijk heel de zaak. 

Tristan:  (tot notaris)  Als ik nu bijvoorbeeld testament 2 vind en ik blijk er niet in te 

staan … móet ik het dan aan u afgeven ? 

Notaris: (met een glimlach)  Het is pas geldig als het binnen de 24 uur gevonden en aan 

mij overhandigd wordt … als het mij niet wordt overhandigd … ja dan euh kan 

het niet van kracht worden. 

Aurore: Dus als ik het vind en ik vernietig het dan blijft testament 1 van kracht … 

Notaris: Inderdaad …  (geroezemoes ondereen) 

Herman: … Kunnen we niet die hele rompslomp achterwege laten en de hele erfenis aan 

het goede doel schenken ? 

Allen: (verontwaardigd door elkaar heen) … Ben je gek ! … zoveel geld laten schieten !? 

… een deel zal ik wel aan het goede doel schenken, maar alles !? …en wat is dat 

goede doel dan … enz. 

Notaris: (Albert staat recht en wil naar buiten gaan) Waar gaat u naar toe meneer De 

Schutter ? 

Albert: … euh ik moet gaan plassen. 

Aurore: (staat recht) Ik denk niet dat jij gaat plassen … jij gaat dat testament zoeken ! 
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Fernand: (iedereen springt op en protesteert terwijl Fernand voor de deur gaat staan) … 

Hier blijven jij! Als jij gaat zoeken dan wij ook ! (beamend geroezemoes door de 

anderen) 

Notaris: (klopt met de hamer) Nog even wachten allemaal ! Testament 1 is nog niet 

volledig voorgelezen Gaat u dus alsjeblief terug zitten allemaal. 

Stan: (opent de deur en komt binnen met een stoel) … ik … ben … hier … met … nog   

een … stoel … en … daaarnaaa … breng … ik … de … laaatste …. 

Notaris: … euh dat is niet meer nodig Stan, iedereen heeft al een zitplaats. Neem hem 

maar terug mee. 

Stan:  (kijkt even schaapachtig) … jaaa … maaar … ge … moet … wel … weten … waaat    

ge … wilt … heee … (gaat traag terug weg met zijn stoel) 

Notaris: Goed, dan kunnen we verder gaan … (De notaris zet de video terug op)   

Renaat: Om af te sluiten wil ik jullie nog een laatste voorwaarde meegeven. Om in 

aanmerking te komen voor het testament moet het wel 100 % zeker zijn dat je 

een echte afstammeling bent van mij. Ik heb in het begin gezegd dat ik er zo 

goed als zeker van was dat jullie allemaal mijn kinderen zijn  maar dat is dus 

niet 100% zeker. Daarom moeten jullie alle acht vandaag ook een DNA-test 

laten afnemen. 

Notaris: (de notaris stopt nu weer de video) … Zo, ik denk dat dit duidelijk is. 

Albert: Een DNA-test !? Ik ook ? 

Agnes: En ik dan ? Hetzelfde geldt voor mij. Waarom moeten Albert en ik in Godsnaam 

een DNA-test afleggen. Dat is compleet nutteloos! 

Notaris: (droog) Meneer De Schutter zei duidelijk “Alle acht”, dus ik denk dat daar niet 

kan over gediscussieerd worden. 

Fernand:  Hoe ga je nog vandaag aan DNA-testen geraken ? 

Notaris: Die heb ik klaarliggen in mijn auto en er is ook een spoedprocedure 

afgesproken met het labo zodat we binnen de 24 uur uitsluitsel hebben over 

wie al dan niet een kind is van Meneer De Schutter. 

Herman:  Maar wie gaat die testen dan afnemen? Mag iedereen dat zomaar doen? 

Notaris: In principe mag iedereen dat zelf doen, best onder toezicht van een dokter en 

vermits we een dokter in ons midden hebben is dat probleem ook opgelost.  

Tristan: Als nu uit die DNA-test zou blijken dat ik uiteindelijk geen kind van Renaat blijk 

te zijn, wat gebeurt er dan met mijn erfenis ? 

Notaris: Dan heb jij er geen recht op, word je geschrapt uit het testament en wordt alles 

verdeeld over 7 … als zij tenminste wél een kind van Renaat blijken te zijn. 
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Iris: (klopt en komt binnen) … Excuseer me dat ik stoor maar ik wou jullie 

verwittigen dat de broodjes en koffie beneden in de woonkamer klaarstaan. 

Albert: Hoe kom jij plots aan die broodjes, Iris ? 

Notaris: Ik heb haar dat opgedragen meneer De Schutter, op vraag van uw vader 

zaliger. Het testament is voorgelezen, althans de essentie ervan en ik denk dat 

het nu inderdaad het goede moment is om even tot rust te komen en even iets 

te eten, denken jullie ook niet. (gaat van achter het bureau uit en gaat naar 

buiten) 

Freya: (Iedereen staat recht en volgen onderling pratend de notaris naar buiten maar 

Freya en Tristan treuzelen wat zodat ze alleen achterblijven in de kamer. Freya 

kijkt de anderen even na en sluit dan de deur) …We zijn alleen ! 

Tristan: (gaat naar haar toe en wil haar kussen) … Eindelijk! 

Freya: (gaat in eerste instantie in op zijn omhelzing maar duwt hem dan geschrokken 

weg) … nee Tristan, dat … dat gaat niet meer … ik ben uw zus ! 

Tristan: Verdomme da’s waar! Daar had ik nog niet bij stil gestaan. Ik ben nu uw broer … 

Freya: (gaat in tweestrijd terug naar hem maar blijft voor hem staan)  … Wat een rare 

situatie is dat nu opeens … ik wil je dolgraag vastnemen, kussen, voelen … 

maar plots is er iets dat mij tegenhoudt … 

Tristan: (neemt haar handen vast) … Ja, het voelt een beetje raar maar wij zullen toch 

niet de eerst halbroer en halfzus zijn die met elkaar kussen ? 

Freya: (Laat zijn handen los en gaat op het bed zitten) … nee, zolang het bij kussen blijft 

ongetwijfeld niet … maar als het meer is dan dat … 

Tristan: (Gaat naast haar zitten) … Je bedoelt seks hebben? (Freya knikt Ja) … Tot 

vandaag wisten we niet dat we halfbroer en halfzus zijn dus daar konden we 

niet aan doen … en vanaf vandaag … zolang er geen kinderen van komen kan 

dat eigenlijk toch geen kwaad … 

Freya: (zucht) Dat is het hem juist Tristan … ik ben overtijd. 

Tristan: (springt geschrokken recht) Waaattt !!! 

Freya: Ik ben overtijd Tristan! Het zou dus kunnen dat ik zwanger ben. 

Tristan: Ben je zeker dat het van mij is ? 

Freya: (bitter) Bert en ik leven al bijna een jaar NAAST elkaar en sindsdien hebben wij 

geen seks meer gehad … Dus als ik zwanger ben kan het alleen maar van jou zijn. 

Tristan: (gaat terug zitten) … Pfffff, toen ik deze morgen opstond was ik benieuwd wat 

er mij te wachten stond, maar dit had ik helemaal niet verwacht. Wat moeten 

we nu doen ? 
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Freya: We mogen alleszins nog niet panikeren. Het is ten eerste nog niet zeker dat ik 

zwanger ben en wie weet zijn we misschien toch geen broer en zus. We kunnen 

best het resultaat van die DNA-test afwachten. 

Tristan: Daar zou ik niet echt aan twijfelen hoor … (zucht) Man, man, man … nonkel 

Renaat ge doet ons iets aan met uw legaat ! 

Freya: Eigenlijk wel grappig dat we allemaal in dit bed gemaakt zijn, vind je niet. 

Tristan: (lacht) Ik mag hopen dat de lakens ondertussen toch wel ververst  zijn … 

Freya: Dat zal wel zeker. Het is alleszins toch wel een vruchtbare kamer. 

Tristan: Dat moet een viriele kerel geweest zijn, nonkel Renaat ... och ja, ik kan nu 

misschien beter “papa” zeggen. Papa was dus al 55 en 60 als hij ons gemaakt 

heeft en 77 als hij Luna heeft gefabriceerd ! 

Freya: (kijkt op haar GSM) … het wereldrecord is 96 jaar, dat staat op naam van een of 

andere Indiër.  Wie weet heeft Renaat … euh papa dus nog jongere kinderen 

dan Luna rondlopen waar we geen weet van hebben. 

Tristan: Ik hoop van niet. De erfenis moet nu al door negen gedeeld worden. (lacht) Ik 

moet zeggen dat ik wel aangenaam verrast ben. Zomaar uit het niets een 

erfenis van een miljoen Euro …  

Freya: Ik zou nog niet te vroeg victorie kraaien. Voorlopig hebben we nog niets. 

Stan: (komt binnen om de stoelen terug te halen) … oooh … ik … daaacht … daaat … de   

kaaamer … leeg … waaas. 

Tristan: Je stoort ons niet hoor, we zijn hier zo dadelijk weg. 

Stan: Ik … kom … aaalleen … maaar … de … stoelen … terug … haaalen … dus … voor     

mij … moeten … jullie … hier … niet … weg … hoor  (gaat traag met een stoel 

naar buiten) 

Tristan: (lachend) … en haast je vooral niet hooor. 

Freya: Kom, we zullen ook maar naar beneden gaan want ik ben benieuwd hoe het nu 

verder gaat lopen … 

Luna: Ah, hier zijn jullie! 

Tristan: Wij dachten net naar beneden te komen 

Luna: (sluit de deur) Nee, wacht nog even. Ik wil eerst even met jullie praten. 

Freya: (beetje argwanend) … Ah, en waarover wil je het met ons hebben. 

Luna: Wij zijn de drie jongsten van de negen en wij hebben er dus alle belang bij om 

één front te vormen want uiteindelijk gaat de hele erfenis bij ons terecht 

komen als we genoeg geduld hebben. 
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Tristan: Heb jij zoveel geduld? Het kan nog 30 jaar of langer duren eer de zes boven ons 

allemaal dood zijn … en misschien is er ondertussen ook al een van ons niet 

meer. 

Luna: Ja, ik zou ook liever sneller over mijn deel van de erfenis beschikken maar ik wil 

de kans om die ook sneller een stuk groter te maken niet laten liggen. 

Freya: Buiten geduldig wachten zie ik niet veel andere opties. 

Tristan: … We kunnen hier en daar de natuur een handje helpen. 

Luna: (geschrokken) … Tristan!!! … je wil toch niemand vermoorden!? 

Tristan: Vermoorden niet maar we kunnen er wel een paar extra stress bezorgen zodat 

hun hart het misschien wat sneller begeeft … 

Freya: (nadenkend) … en aan wie dacht je dan ? 

Tristan: Albert en Agnes natuurlijk. Wat een eikels zijn dat zeg ! 

Luna: Ja, sympathiek hebben ze zich alvast niet opgesteld. 

Tristan: En daarom moeten wij één front vormen en tegen alles wat zij ook maar doen 

of voorstellen NEEN zeggen. 

Freya: Ja, daar kan ik wel mee akkoord gaan. 

Luna: OK, voor mij goed, en als we het slim spelen kunnen we hier en daar nog 

iemand overtuigen om van zijn of haar deel afstand te doen en dan denk ik in 

eerste instantie aan die pastoor, Herman . 

Freya: Ja, die is wel het proberen waard …zijn er nog? 

Tristan: Aurore! … Als je de roddelblaadjes mag geloven hangen daar wel wat 

schandaaltjes rond. Misschien moeten we daar wat in gaan spitten en kunnen 

we haar zo onder druk zetten. 

Luna: Doe jij dat dan maar, ik volg de “boekskes” niet. 

Freya: Zeg, gaan de anderen het niet vreemd vinden dat wij niet bij hun zijn? 

Luna: (lacht) Nee hoor. De meesten hebben snel een paar broodjes naar binnen 

geschrokt en zijn nu het hele huis binnenste buiten aan het keren op zoek naar 

testament 2. 

Tristan: Moeten wij dan ook niet gaan zoeken ? 

Luna: Wij hebben er volgens mij geen belang bij dat we testament 2 vinden. Geen 

van ons drieën zal daar waarschijnlijk in staan. 

Freya: Nee, dat denk ik ook niet en al zeker niet alle drie. 

Luna: Waarschijnlijk staan Albert en Agnes daarin of toch één van die twee. 
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Tristan: … en dat is nu net wat we niet willen. 

Luna: (zucht) Inderdaad ! 

Freya: Maar dan is het toch beter dat wij ook gaan zoeken en als we het vinden dan 

doen we het verdwijnen. 

Tristan: Ja, je hebt gelijk (gaat naar deur) Kom we zullen maar mee gaan zoeken … 

Luna: Maar nee!  Blijf hier! Dat testament is ondertussen nog niet gevonden, anders 

hadden we het al lang gehoord… maar het kan toch evengoed in deze kamer 

verstopt zitten !? 

Freya: Maar ja, je hebt gelijk. Dat niemand daar eerder aan gedacht heeft ! 

Tristan: Komaan, geen tijd te verliezen (opent een eerste kastdeur) 

Luna: Wacht, we moeten eerst duidelijk afspreken wat we gaan doen als we het 

testament vinden. Iedereen akkoord dat als we het vinden en geen van ons 

drieën er op staat dat we het dan doen verdwijnen? 

T & F: Goed! Ja! 

Luna: En wat doen we als een van ons drieën er wél op staat ? 

Tristan: …. Oei da’s een moeilijke. 

Freya: Ik ben bereid om mijn erfenis dan in drie te delen en jullie elk een stuk te geven. 

Luna: Ik ook. 

Tristan: OK, dan ik ook. Komaan zoeken nu! (nu begint iedereen koortsachtig de kamer 

af te zoeken in en onder het bed, het bureau, de kist, de kasten enz. Dit kan 

facultatief met een passend instrumentaal muziekje) 

Freya: (Wil de kastdeur in de hoek rechts achteraan openen maar die blijkt op slot)  

… Hé, die deur is op slot!  

Tristan: Laat mij eens proberen … Nee, ik krijg ze ook niet open. 

Luna: Dan moeten we ze desnoods forceren, maar we moeten alleszins weten wat 

zich achter die deur bevindt! 

Freya: Is hier nergens een sleutel te vinden? 

Luna: Ik ben er toch nog geen tegengekomen tijdens het zoeken 

Tristan: En ik ook niet (bekijkt het slot) … maar dat is wel een heel eenvoudig slot. Geef 

die schaar eens die op het bureel ligt … 

Freya: … hier! 

Tristan: (draait met de schaar even in het slot en plots zwaait de kastdeur open en valt  

een lijkzak met daarin het lijk van Renaat in de armen van een verbouwereerde 
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Tristan terwijl Freya en Luna gillend achteruit springen) …Holly shit ! (laat de 

lijkzak op de grond zakken en gaat ook een pas achteruit) 

Luna: … Pfff ! Dat was even schrikken. Wat zou daar in zitten ? 

Tristan: Geen idee, maar het was wel redelijk zwaar … 

Freya: (ongerust) Jullie herkennen het misschien niet, maar dat is wel een lijkzak … 

Luna: Een lijkzak !? Ben je zeker ? 

Freya: Ik kan me wel niet voorstellen dat daar echt een lijk in zit. 

Luna: Ja, da’s weinig waarschijnlijk. 

Tristan: We zullen het rap weten … (opent de lijkzak en springt geschrokken achteruit)   

Verdomme … dat is nonkel Renaat. 

Freya: (verbijsterd) … maar ja …. Hoe is dat mogelijk? Hij is gisteren toch gecremeerd 

zei de notaris … 

Luna: Inderdaad … Dit is op zijn minst bizar te noemen want zijn urne staat hier op 

het bureel 

Tristan: Dan moet die urne leeg zijn … 

Luna: (neemt de urne op en schudt er mee) … die lijkt mij toch niet leeg te zijn … maar 

de as van wie of wat zit er dan in ? (wil  de urne terugzetten) … maar wacht 

eens, misschien zit het testament wel in de urne? 

Freya: Dat lijkt me weinig waarschijnlijk. Hij kan dat testament er toch niet ingestoken 

hebben als hij al dood was. 

Tristan: En ze hebben die urne zonet pas binnen gebracht van het crematorium. Nee 

dat kan er onmogelijk inzitten. 

Luna: (zet urne terug) Maar we zitten nu wel met zijn lijk ! 

Freya: Ik weet echt niet wat ik hier moet van denken … maar wat moeten we nu doen ? 

Tristan: Iemand moet zijn lijk toch in die kast hebben gestoken … maar wie ? 

Luna: Dat kunnen alleen Albert en Agnes geweest zijn want de rest van ons is hier 

voor zover we weten nog nooit geweest. Maar wat hiervan de bedoeling is 

daar heb ik het raden naar … 

Tristan: Ik stel voor dat we dit voorlopig onder ons houden. We zetten hem terug in de 

kast en doen of we niets gezien hebben. 

Freya: Ik vind dit allemaal toch maar luguber hoor, zouden we de politie er niet 

bijhalen? 

Luna: Nee, dat zou ik niet doen, nee! En ik zou hem ook niet terug in de kast steken 

maar hem ergens anders verstoppen en als Albert en Agnes dan hun lijk niet 
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vinden dan schrikken ze zich een ongeluk en raken ze waarschijnlijk in paniek en 

wie weet … 

Freya: (ongerust) Zouden we dat wel doen? 

Tristan: Maar ja, da’s een goed idee. We stoppen hem in die kist daar. Die is toch leeg 

(opent het deksel). … Kom, help eens. (met hun drieën leggen ze Renaat in de kist 

sluiten het deksel en zetten de televisie er terug op) 

Fernand: (Fernand, Herman en Aurore binnen) … Ah zijn jullie hier aan het zoeken ? 

Luna: Ja, we hebben hier alles afgezocht, maar zonder resultaat. We dachten net naar 

beneden te komen om een broodje te eten. 

Tristan: Hebben jullie al ergens gezocht? 

Aurore: Nee, daar hebben we de kans nog niet toe gekregen . Wij 3 hebben eerst gegeten 

maar ondertussen zijn die Albert en Agnes als gekken heel het huis ondersteboven 

aan het gooien. 

Fernand: Nu, als jullie hier al hebben gezocht kunnen we beter in die andere kamers hier 

boven gaan kijken. Daar is nog niemand gaan zoeken (opent deur) 

Herman:  (opent deur naar badkamer) … Hier is een badkamer, hebben jullie hier al gezocht ? 

Freya: … Oei nee, daar hebben we nog niet gezocht. 

Fernand: (vertoont van bij het binnenkomen duidelijk braakneigingen) … is daar een toilet !? 

Herman:  … euh ja. 

Fernand: (spurt naar de badkamer iedereen opzij duwend) …ik moet dringend (we horen 

braakgeluiden) 

Herman:  (sluit de deur) … het is misschien omdat ik hem zag braken, maar eerlijk gezegd 

voel ik me ook niet zo goed …  

Aurore: (ook al braakneigingen aan het onderdrukken) … ik … ik …. Ik moet ook braken… 

(stormt ook de badkamer binnen en begint luid te braken) 

Herman:  … Sorry, maar ik ook (volgt Aurore) 

Freya: (we horen nu het braken en gejammer en gehoest van de vier door elkaar in de 

badkamer)  … hier klopt iets niet … (ongerust) … ik moet  gaan kijken, ik ben 

tenslotte dokter  (gaat ook de badkamer in en sluit de deur). 

Luna: (verbijsterd) … Wat is hier aan de hand ??? 

Tristan: … Dit is op zijn minst eigenaardig te noemen … 

Albert: (komt binnen gevolgd door Agnes) Ha, hier zitten jullie! We vroegen ons al af …  

Agnes: … alleen jullie twee ? Waar is de rest ? 
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Luna: In de badkamer. 

Agnes: … Met vier in de badkamer !? (wantrouwig) Wat zijn die daar aan het  doen? (Wil 

de badkamer ingaan) 

Tristan: (gaat voor de deur staan) Euh dat zou ik niet doen als ik jou was … 

Agnes: (boos) Wat hebben jullie daar te verbergen !? Laat me door! (duwt hem weg) 

Tristan : (met grimas) Doe wat je niet laten kunt (laat haar door) 

Albert: Dat wil ik ook zien ! (volgt Agnes) 

Luna: Die gaan hier vlug terug staan denk ik … 

Iris: (komt binnen met een schaal broodjes) … ik heb de broodjes maar meegebracht 

naar hier. Er is nog nauwelijks van gegeten. … hier neem er eentje. 

Luna: (weert de schotel af) … euh nee, ik heb niet zo’n honger. 

Tristan: … en ik ook niet ! 

Iris: (zet misnoegd schotel op bureel … heb ik daarvoor al dat werk gedaan !? 

Luna: Wij denken dat er iets mis is met die broodjes ! 

Tristan: Aurore, Fernand en Herman zijn de enigen die broodjes hebben gegeten … en zij zijn 

de enigen die plots ziek zijn geworden … hoeveel is één plus één? … 

Albert: (komt gevolgd door Agnes lijkbleek en ontdaan  de badkamer uit en gaan weg)  

 … Dat … dat is degoutant! 

Iris: (Vangt Aurore op die besmeurd en wankelend ook de badkamer uitkomt) Kom … kom 

maar mee. Ik breng je naar een propere badkamer zodat je je wat kan opfrissen. 

Freya: (ondersteunt Fernand terwijl zij met hem naar buiten gaat) In mijn wagen zit mijn 

dokterstas en daar zit een sterk antibraakmiddel in. Als je dat inneemt zal je je een 

stuk beter voelen. 

Luna: (Herman komt wankelend uit de badkamer) … en gaat het een beetje met jou ? 

Herman: (met zwakke stem) … Ja, het gaat wel …. Maar misschien toch een beetje gaan liggen. 

Ik voel me nogal slap op mijn benen. (legt zich op het bed) 

Tristan: (Zet zich naast Herman op de rand van het bed) … en is jouw broodje jou niet goed 

bekomen? 

Herman: Het zal inderdaad waarschijnlijk dat broodje zijn … het is er allemaal terug 

uitgekomen en nu voel ik me toch wat beter. 

Luna: (komt aan de andere kant naast hem zitten op het bed en zegt dan sluw) … het is 

misschien een teken van God … 

Herman: … hoe … hoe bedoel je ? 
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Luna: Wel, al dat geld. … God heeft je misschien een teken gegeven dat je dat niet mag 

aannemen zoveel geld … 

Herman: (ongerust) …zover had ik nog niet nagedacht …zou … zou dat kunnen? 

Tristan: (speelt het spelletje nu overtuigend mee) … dat kan toch bijna niet anders! Een 

priester heeft toch een gelofte van soberheid , dan kan je toch niet zoveel geld 

aannemen. Dat moet een teken van God zijn.  

Herman:  … maar … maar ik kan het toch aannemen en dan verdelen over goede doelen. 

Luna: Je  kan misschien wel denken dat je dat zal doen, maar eens je het geld hebt is de 

verleiding misschien te groot om het zelf te houden … 

Tristan: En God geeft je nu een teken … neem dat geld niet aan zegt hij 

Herman: (twijfelend) … jul … jullie hebben misschien gelijk … 

Luna: … maar dat is zeker dat … en wees maar gerust dat wij het nodige aan goede doelen 

zullen besteden. Daar kan je echt van op aan. 

Tristan: … en zo wordt jou een mogelijke verleiding bespaard en ga je zeker naar de hemel ! 

Herman: (denkt nog even na) … Ik twijfel nog even maar de kans is groot dat ik mijn deel van 
de erfenis afsta.  

 

Luna: … Doe het Herman en het enige wat je dan nog moet doen is dat straks aan de 
notaris zeggen. (geeft hem een kus op de wang)  

 

Tristan: (kust hem ook) Voorwaar Herman, je bent een waardig priester als je het doet!  
 

Herman: (geschrokken tot Luna) … dan heb ik liever nog een kusje van jou ! 

 

Luna: Foei Herman, dat ga ik niet doen! We hebben je al gered van de verleiding van het 

geld Ik wil je niet blootstellen aan een andere verleiding! (staat op van het bed) 

Tristan: (staat ook recht) En niet vergeten dat straks aan de notaris te zeggen he Herman! 

Herman: (zucht)   Nee, ik zal het niet vergeten. 

Freya: (komt de kamer binnen met haar dokterstas in de hand en gevolgd door Iris die een 

doos in haar handen houdt) Ik kom eens kijken hoe het met onze derde patiënt is … 

(tegen Iris) Zet de doos maar op het bureel. … Hoe gaat het Herman. 

Herman: (zwakjes) Het gaat wel. Het ergste is door denk ik. 

Iris: Moet hier nu niemand nog een broodje hebben ? (gaat met de schaal tot bij Freya) 

Freya: Sorry Iris, maar er is iets mis met die broodjes. Hier kan best niemand meer van eten. 

Iris: Iets mis met die broodjes!? Dat kan niet.  

Luna: En toch zijn de drie mensen die er van gegeten hebben doodziek geworden … 
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Iris:  (geschokt) … maar hoe kan dat nu. Ik heb ze pas een uurtje geleden klaargemaakt, 

alles vers uit de verpakking … 

Freya: Ik weet het ook niet, maar straks komen ze de DNA-stalen halen en dan geef ik die 

broodjes mee om ze te laten onderzoeken. Zet ze voorlopig misschien uit het zicht in 

de badkamer zodat niemand er aan denkt er van te eten (Iris gaat de badkamer in 

met de broodjes) 

Luna: (Albert, Agnes, Fernand en Aurore komen binnen) … en iedereen terug aan de 

beterhand ? 

Allen: (door elkaar) … Dat gaat wel; …. Ik heb me al beter gevoeld. … we zullen het wel 

overleven zeker … enz. 

Iris: (komt ontdaan bijna brakend de badkamer buiten)  … ver … verschrikkelijk! Heel die 

badkamer is onder gebraakt . .. ik …ik weet echt niet wat ik verkeerd heb gedaan … 

Fernand: Trek het u niet aan kind, we leven nog ! 

Freya: Goed, dan is het nu tijd voor de DNA-test want binnen het uur komen ze die ophalen. 

Neem een proefbuisje en schrijf er je naam op (Iris deelt de proefbuisjes en een paar 

stiften uit). … Kijk nu goed, ik doe het voor bij Iris (Freya doet de test bij Iris, schroeft 

het nadien dicht en legt het opzij) … zo eenvoudig is dat. En nu doet iedereen het bij 

zichzelf en legt het buisje in de doos. (alle acht nemen ze bij zichzelf met min of meer 

moeite een DNA-staal en leggen het na afloop in de doos) … Prima zo! (zet de doos met 

de tests op het bureel) Dat laten we voorlopig hier staan. En nu … ga ik op zoek naar 

dat testament, want hier ligt het niet ! (loopt vlug de kamer uit)   

Anderen: (door elkaar) … hee wacht ! …. Ik ook ! … hier is toch niets gevonden … enz. (Albert, 

Agnes, Luna, Herman en Aurore haasten zich ook de kamer uit; Aurore wil volgen maar 

Tristan houdt haar tegen) 

Tristan: (wacht tot Iris, die ondertussen haar naam op haar test heeft geschreven en die bij de 

anderen in de doos stopt, hoofdschuddend als laatste de kamer verlaat en sluit de 

deur) … Ik wil met je praten Aurore! 

Aurore: (Werpt zich hartstochtelijk in de armen van Tristan) … Aaaah eindelijk liefste schat ! 

Tristan: (beantwoordt eerder koeltjes de omhelzing en duwt haar snel van zich af) Nee, nu niet 

Aurore. Het is beter dat niemand weet heeft van onze … euh relatie. 

Aurore: Maar Tristan … wat scheelt er? Je doet zo afstandelijk.  (wil hem terug omhelzen maar 

Tristan houdt haar af) … en waarom noem je me nu gewoon Aurore? Je noemt me 

toch altijd “Darling” … 

Tristan: Ja, en dat is nu voorbij ! 

Aurore: … Voor … Voorbij !? 

Tristan: Ja, … Uit! … Fini! … Schluss! … Gedaan ! 
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Aurore: … Maar … maar waarom? Wat is er gebeurd dat je me niet meer wil ? Heb ik iets fout 

gedaan? … 

Tristan: Nee, ik ben je gewoon beu ! 

Aurore: … Beu! … Gewoon beu! … zomaar?! …plots! … Na alles wat ik voor jou heb gedaan! 

… na alles wat ik je heb gegeven … Niet alleen mijn liefde maar ook al die cadeautjes 

en al dat geld dat  ik je heb voorgeschoten! 

Tristan: Ja, en daar ben ik je dankbaar voor. Maar ik heb je niet meer nodig nu. 

Aurore: … Dankbaar! … Dankbaar! …Ik eis alles wat ik je heb gegeven terug! Tot de laatste 

Eurocent! …. Jij …jij vuile profiteur! 

Tristan: Zo, je wil dus alles terug … 

Aurore: Ja! … Onmiddellijk! … Besef jij wel hoeveel ik jou ondertussen al heb gegeven!? 

Tristan: … Dat kan. Ik kan je alles teruggeven … maar dan onder één voorwaarde. 

Adélé: … Voorwaarde? … Welke voorwaarde? … Jij hebt helemaal geen voorwaarden te 

stellen! Je geeft me mijn geld terug ZONDER voorwaarden ! 

Tristan: Ik geef je je geld terug als je afziet van de erfenis. 

Aurore: … Afzien van de erfenis !? … Ben je gek !? … Denk jij nu echt dat ik zomaar meer dan 

een miljoen Euro aan mijn neus ga laten voorbij gaan !!! 

Tristan: … Dan zal ik je ertoe dwingen. 

Aurore:  Mij ertoe dwingen?! … (lacht) … en hoe dacht jij mij daar in Godsnaam te kunnen toe 

dwingen. 

Tristan: Zo … (heeft zijn mobiel ondertussen geopend start een filmpje en laat het aan Aurore 

zien. We horen vanop de mobiel een passend fragment uit “You can leave your hat on” 

van Joe Cocker https://www.youtube.com/watch?v=hfgwrdYUQ2A). 

Aurore: …. Oh nee !!! … Heb … heb jij dat gefilmd !?  

Tristan: Jawel! En nog heel wat andere smeuïge taferelen. 

Aurore: (probeert wanhopig de mobiel van Tristan te grijpen) … Geef hier! … jij … jij monster! 

Tristan: Ik denk dat de situatie duidelijk is.  Jij ziet af van jouw deel van de erfenis en ik 

vernietig alle filmpjes. Als je dat niet doet post ik ze allemaal één voor één op de 

sociale media … en dan kan je jouw carrière bij “Thuis” en wat je later nog wil doen 

wel vergeten. (lacht) De “boekskes” zullen hiervan smullen ! 

Aurore: (valt hem aan) Geef hier! Geef die mobiel hier! Vuile smeerlap! 

Tristan: (houdt haar makkelijk af) … Doe geen moeite. En zelfs al zou je hem te pakken 

krijgen, die filmpjes heb ik elders in meerdere versies veilig opgeborgen. 

Aurore: (slaakt woest een kreet en stormt furieus naar buiten) AAAAAAHHHH !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hfgwrdYUQ2A
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Tristan: (volgt haar grinnikend en sluit de deur achter zich) Opdracht volbracht! Dat zijn er al 

twee minder! 

Iris: (de deur gaat voorzichtig open en Iris komt behoedzaam binnen. Ze gaat vlug in 

de badkamer kijken, komt met een vertrokken gezicht wee buiten en gaat dan 

terug naar de deur en fluistert in de gang) … Ja, kom maar. De kust is veilig!  

Stan: (komt even later traag binnen en sluit traag de deur)  … waaarom … moest … ik … nu 

… zo … dringend … met … je … meekomen … en … waaarom … doe … je … zo … 

geheimzinnig?  

Iris: Die notaris stond steeds bij ons zodat ik je niets kon vertellen, maar de deur is los … 

Stan: … Welke … deur ? 

Iris: (wijst) … daar, die van de kast. 

Stan: … Jaaa … en … daaan ?! 

Iris: … Renaat ! 

Stan: (nu valt zijn frank en hij schrikt) …pot … verdorie … nog … aaan … toe ! … Renaaat ! 

Iris: (naar de kastdeur terwijl Stan traag volgt en opent ze helemaal) … Weg! Hij is weg ! 

Stan: …pot … verdorie … nog … aaan … toe … zeg ! … Renaaat … staaat … niet … meer … op 

… zijn … plaaats … 

Iris: (verbijsterd) … Maar hoe kan dat nu? 

Stan: … Jaaa … zelf … zaaal … hij … niet … uit … de … kaaast … geraaakt … zijn … zo …in … 

die … lijkzaaak … 

Iris: Vlug, we moeten hem vinden voor iemand anders dat doet! 

Stan: … Maaar … er … heeft … toch … aaal … iemaaand … hem … gevonden …. 

Iris: Ja, da’s waar … en ik vraag me af wie !? Niemand heeft tot nog toe iets laten blijken. 

… maar het is vooral belangrijk dat wij hem terugvinden. Anders valt heel ons opzet 

in duigen … (kijkt onderzoekend rond) 

Stan: (heeft ondertussen onder het bed gekeken) … hier … onder … het … bed … ligt … hij … 

aaal … vaaast … niet … 

Iris: (wijst) … In die kist … die is groot genoeg om hem in te steken. Help me even dat 

televisiescherm te verplaatsen. 

Stan: (samen heffen ze het scherm van de kist tot ze plots aan de deur stemmen horen)  

… Oei … daaar … is … iemaaand … 

Iris: (Schrikt , laat het scherm los en haast zich naar de badkamer) … Kom vlug in de 

badkamer. 
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Stan: (struikelt en zakt bijna door zijn benen als hij plots het scherm alleen moet dragen en 

strompelt wankelend met het scherm in zijn handen de badkamer binnen) … Aaa … 

maaai … daaat … is …. zwaaar … zeg … 

Albert: (komt binnen gevolgd door Agnes) … Die kunnen dan wel zeggen dat hier niets 

in de slaapkamer ligt, maar dat wil ik dan wel zelf vaststellen. 

Agnes: Doe wat je niet laten kunt, maar ik wil eerst iets eten voor ik een flauwte krijg 

… Hé? … die broodjes stonden hier daarnet toch nog. 

Albert: (verwonderd) Ja, dat klopt. Ik heb die ook zien staan.  

Agnes: Ze hebben ze misschien in de badkamer gezet? (gaat naar de badkamerdeur) 

Albert: Zou je denken? Die is helemaal onder gebraakt … 

Agnes: Ja, da’s ook weer waar … maar toch eens kijken. (wil de deur openen)  … hé, die is op 

slot ? Hoe kan dat nu? 

Albert: Iris zal ze op slot gedaan hebben omdat die zo vuil is. 

Agnes: (schamper) … ja, dat kan goed zijn! … zo ijverig is dat kind nu ook weer niet. Ze zou ze 

beter opkuisen in plaats van op slot te doen. 

Albert: … en die televisie is hier ook al weg! Iemand moet die hebben meegenomen. 

Agnes: … Hoe kan dat nu? Dat ding is al stokoud. Waarom zou iemand die willen 

meenemen? 

A & A: (denken even na) … Dat testament! 

Albert : Waarschijnlijk denkt iemand dat het testament in die televisie verstopt zit en heeft  

hij of zij die meegenomen om in alle rust te onderzoeken.  

Agnes: Verdorie, dan zijn we te laat! 

Albert: (lacht) Ik denk dat het veel moeite voor niets is. 

Agnes: (ongerust) … maar als het er wèl in steekt? 

Albert: Dat geloof ik nooit! We hebben die televisie daarnet nog gebruikt. Als daar een 

testament in steekt zou die nooit gewerkt hebben. 

Agnes: (zucht) Je zal waarschijnlijk wel gelijk hebben … maar waar is het dan wél? 

Albert: … Eens in die kist kijken nu die televisie er niet meer op staat (opent de kist) … hé hier 

steekt een grote zak in … Vreemd, die heb ik hier nog nooit gezien. 

Agnes: (komt mee kijken) … ja, je hebt gelijk … die heb ik hier ook nog nooit gezien. Maak 

hem eens open … 

Albert: (buigt voorover en opent de lijkzak, dan stapt hij verbijsterd een stap achteruit, stamelt 

een paar woorden en zakt bewusteloos ineen op de grond )  … Pa … pa … papa  …     
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Agnes: (verstijft helemaal als zij Renaat ziet, krijst het uit en zakt ook bewusteloos op de grond 

ineen) AAAAAAHHHHHH !!!       

Stan: (komt voorzichtig uit de badkamer gevolgd door Iris)  … Ik … denk … daaat … ze … 

Renaaat … gevonden … hebben ….              

Iris:             (kijkt in de kist) … Inderdaad. De schok van het weerzien was blijkbaar te groot. 

(voelt hun pols) … hmmm de schade valt precies wel mee. Die zullen straks wel weer 

bijkomen. 

Stan: Waaat … gaaan … we … nu … doen … met … meneer … Renaaat … ? 

Iris: … Hij moet weg uit die kist en hij kan niet terug in de kast … maar waar moeten we 

hem dan wél verstoppen … 

Stan: We … kunnen … hem … onder … het … bed … verstoppen …  

Iris: Goed idee Stan! Vlug, vóór die twee terug bijkomen. (met enige moeite halen ze 

Renaat uit de kist en schuiven hem onder het bed)  … Zet jij die televisie terug op de 

kist … (sluit ondertussen de kist weer).  

Stan: (terwijl hij de televisie wankelend terug naar de kist brengt) … Ik … vraaag … mij … aaaf 

… waaarom … ik … hier … aaaltijd … het … zwaaare … werk … moet … doen … 

Iris: Klaag niet zo en haast je een beetje ! (zet ondertussen de kamer wat op orde)  

 Stan: Maaar … ik … ben … mij … aaal … aaan … het … haaasten … 

Iris: (zucht) … Kom, help me hen op het bed te leggen (samen helpen ze een verdwaasde 

Agnes recht en leggen ze op bed) 

Agnes: (stamelt half wakker) … hé … wat is er … ik …ik wil … slapen … 

Albert: (vervolgens leggen ze Albert naast Agnes in het bed) … hmmm ….hmmm …. 

Iris: (kijkt gespannen toe met Stan tot ze na wat gewoel rustig blijven liggen) … Goed, die 

zullen wel eventjes blijven liggen denk ik. Met een beetje geluk denken ze dat ze 

alles gedroomd hebben. Kom, we zijn hier weg … 

 (er valt even een stilte en dan begint Albert te snurken gevolgd door Agnes) 

Fernand: (komt niets vermoedend binnen, gevolgd door Herman) …Hola Pola … (fluistert nu) hier 

liggen er twee te slapen! 

Herman: Die zijn precies gerust in de hele zaak. 

Fernand: Ja, precies wel … zouden ze dat testament al gevonden hebben ? 

Herman: …ik weet niet … eigenlijk denk ik van niet want anders zouden ze het al lang 

uitgebazuind hebben. 
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Fernand: Dan zullen we hier maar beginnen te zoeken zeker … Freya, Tristan en Luna zeggen 

dan wel dat ze hier alles hebben afgezocht en niets gevonden, … maar iets in mij zegt 

dat het toch hier ergens moet zijn in deze kamer. 

Herman: (zet zich zuchtend op een stoel) Eigenlijk heb ik niet veel zin meer om te zoeken. 

Da’s zoeken naar een naald in een hooiberg. Dat huis hier is gigantisch groot. Dat kan 

overal verstopt zitten en ’t is trouwens beter voor ons  dat het niet wordt gevonden. 

Fernand: (aarzelt) Ergens hebt ge wel gelijk …en voor hetzelfde geld blijkt uit de DNA-test dat 

we toch geen kinderen van Renaat zijn. 

Herman: … Och ja, die DNA-tests was ik al bijna vergeten … (wijst) kijk, ze staan hier trouwens 

nog altijd. 

Fernand: (gaat naar de doos en kijkt er in) Ja, ze zitten er nog allemaal in … en er zit nog een 

hele hoop ongebruikte tests bij. 

Herman:  (schamper) Ja en dan, wat zijn we daar mee? 

Fernand: … (plots) Ik weet hoe we kunnen bewijzen dat we een zoon van Renaat zijn  

Herman: Hoe bedoel je? 

Fernand: Albert is zeker een zoon van Renaat, ja? 

Herman: Ja, dat zal wel. 

Fernand: Als we nu ons DNA-staal vervangen door een DNA-staal van Albert, dan zijn we toch 

zeker, is het niet ? 

Herman: Euh ja, … maar we hebben geen 2 extra DNA-stalen van Albert. 

Fernand: Maar Herman, zie je het dan niet !? … We hebben hier ongebruikte testen en daar 

ligt Albert te slapen. Het enige wat we moeten doen is stiekem een staal nemen 

terwijl hij slaapt, ons origineel staal weggooien en vervangen door dat van Albert. 

Herman: (enthousiast) … Verdorie, je hebt gelijk. 

Fernand:  (geeft hem een nieuwe test) Hier, schrijf je naam hierop. (doet dat  zelf ook en gaat 

dan tot bij Albert en probeert de wisser tegen diens wang te duwen als zijn mond open 

gaat bij het snurken. Komisch uit te werken, goed zichtbaar voor de zaal. Albert kan bv. 

bij het uitademen op de wisser bijten en niet meer lossen, maar uiteindelijk lukt het 

toch met veel moeite zonder dat Albert wakker wordt) ….pffff dat leek eenvoudiger 

vooraf. (sluit het proefbuisje) Voilà, nu het oude eruit halen (doet dat en steekt het in 

zijn zak) en het nieuwe er in. (steekt het in de doos) 

Herman: … Hier, nu die van mij (geeft zijn proefbuisje aan Fernand) 

Fernand: (probeert tevergeefs de wisser in de mond van Albert te krijgen) … Hij wil zijn mond 

niet meer open doen …  

Herman: … Ja zeg! Waarom moest jij als eerste … 
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Fernand: Doe het dan zelf hé. Je ziet toch ook dat hij zijn mond niet meer wil open doen  … 

(Wijst naar Agnes) Hier, probeer het dan bij haar (geeft hem zijn wisser) 

Herman: (zucht) … er zal niets anders opzitten zeker. (nu probeert Herman een staal af te 

nemen bij Agnes. Ook komisch uit te werken) … pfff, gelukt! (terwijl hij de proefbuis 

dichtschroeft en zijn eerste staal vervangt door het nieuwe)  Gaan ze niet zien dat ik 

een vrouwelijk staal heb? 

Fernand: (luchtig) Maar nee, ze kijken alleen of ge een kind van Renaat zijt … en trouwens, dat 

is toch al een halve vent. Dus veel verschil gaan ze sowieso niet zien qua geslacht. 

(haalt ondertussen hun originele test uit de doos en steekt er de nieuwe in) 

Herman: (opent de deur) … Kom we kunnen hier beter verdwijnen vóór ze wakker worden. 

Fernand: (grijnst) Wacht, help me eens even … we leggen ze op elkaar, dan verschieten ze zich 

een ongeluk als ze wakker worden … 

Herman: (lacht ondeugend) hihihi … goed idee. Dat brengt misschien wat leven in hun 

brouwerij. (kijkt naar boven) Vergeef me heer !  (Nu leggen ze Agnes bovenop Albert 

en haasten zich grinnikend de kamer uit) 

Albert: (begint te woelen en wordt dan wakker. Verbijsterd ziet en voelt hij Agnes op hem 

liggen) … AGNES !!!! … GA VAN MIJ AF !!! (hij wil haar van zich af duwen) 

Agnes: (in een zalige droom verkerend, lost niet onmiddellijk tot ze wakker wordt. Dan schrikt 

ze zich rot en schreeuwt  het uit)… EEEHHHHH !!! (beiden kruipen uit het bed en blijven 

beschaamd aan hun kant staan) 

Albert: … Hoe … hoe komen wij in dat bed terecht? 

Agnes: … Ik … ik weet het niet. Ik  heb precies een hele rare droom gehad … 

Albert: Ja, ik ook … papa kwam in mijn droom voor … 

Agnes: …Bij …bij mij ook … Hij stak in die kist. 

Albert: Vreemd, ik heb ook zoiets gedroomd (gaat naar de kist) …die TELEVISIE stond er niet 

op. 

Agnes: … Bij  … bij mij ook niet. Neem die TELEVISIE eens weg …ik wil in die kist kijken. 

(Albert heft de TELEVISIE op terwijl Agnes het deksel omhoog doet) … Niets! De kist is 

leeg . 

Albert: (zet de TELEVISIE terug) … dan moet het toch een droom zijn geweest. (slikt een paar 

maal luid) … ik heb ook keelpijn en een raar gevoel in mijn mond … (schrikt).. Je hebt 

me toch niet gekust toen je op mij lag. 

Agnes: (schreeuwt het uit) MAAR NEEE !!! … ik … ik weet het niet. Ik weet echt niet hoe ik 

boven op jou ben terecht gekomen.  (slikt ook een paar keer luid) … ik … ik  heb ook 

last in mijn keel … 
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Albert: (ontdaan) … dan … dan kan het bijna niet anders dan dat wij gekust hebben … 

(onderdrukt met moeite een braakneiging) 

Agnes: (lijkwit en bevend van ergernis) Albert! Zweer me dat je dit nooit maar dan ook nooit 

aan iemand anders vertelt ! (gaat totaal van slag naar buiten) 

Albert: Ge moogt gerust zijn Agnes … dat zal ik NOOIT aan iemand anders vertellen. NOOIT!  

(gaat huiverend de kamer uit terwijl Iris de kamer binnenkomt en verwonderd kijkt) 

Iris: (Heeft het nodige poetsgerei bij)  … hoogtijd dat die badkamer wordt proper gemaakt 

(zet poetsgerei neer en opent de deur) … bwah … die stank is niet te harden … (gaat 

binnen, komt weer buiten met de broodjes en zet ze op het bureel) Die ga ik straks 

maar weggooien vóór ze nog meer schade kunnen berokkenen … 

Tristan: (komt binnen) … oh Iris. … Ik had jou hier niet verwacht. 

Iris: (Neemt poetsgerei op en wil naar badkamer) … ik kom de badkamer proper maken. 

Tristan: Nee, je moet niet weg gaan. Ik wil even met je praten. (Komt bij haar staan en 
zegt ) … Kom jij toevallig uit Griekenland?  

Iris: (Verrast) … Euh Nee?  

Tristan: Nee ?  ….. Daar komen toch alle godinnen vandaan...  

Iris: (Bekijkt hem verbouwereerd en weet niet goed hoe reageren, maar lacht dan) 
… Die had ik nog niet gehoord ! …  Is niet slecht als openingszin. 

Tristan: Nee, ik meen het … en heb ik je al gezegd dat ik Iris een mooie naam vind … een 
mooie naam voor een mooie vrouw 

Iris: … Jij bent echt wel een charmeur hé … wat vind je dan wel zo mooi aan mij ? 

Tristan: … Laat me zeggen dat ik blij ben dat ik goed kan zwemmen. 

Iris:  (Verrast) … Hé ? wat heeft dat er nu mee te maken ? 

Tristan: …  anders was ik verdronken in die mooie ogen van jou. 

Iris: (blij) … Vind je echt dat ik mooie ogen heb ? 

Tristan: Absoluut ! … en niet alleen mooie ogen ! … deed het geen pijn ? 

Iris: (verwonderd) … wat .. pijn ? 

Tristan: … Toen je uit de hemel kwam vallen (neemt haar hand vast). 

Iris: (Lief glimlachend) … Loop je niet wat vlug van stapel Tristan  (wil haar hand weg 
trekken maar Tristan houdt het stevig vast)  

Tristan: Ik begrijp dat je wat overdonderd bent Iris, maar ik meen alles wat ik zeg. 
… Geloof jij in liefde op het eerste gezicht … of moet ik nog een  keer binnenkomen. 



32 
 

Laatste versie: 29mei 2024 

 

Iris: (trekt hand los) … Ik kan begrijpen dat sommige vrouwen daar voor vallen, maar het 
ligt er een beetje te dik op Tristan. Laat me nu maar verder werken (naar 
badkamer) 

Tristan: (ontgoocheld) … Jammer, ik meen het nochtans. (kijkt voorzichtig in de badkamer , 
gaat dan naar de lichtschakelaar aan de deur met een schroevendraaier en  frutselt er 
even aan in het oog houdend dat Iris niets ziet. Als hij klaar is …) … Iris … heb jij het 
lijk van Nonkel Renaat in de kast verstopt ? 

Iris: (Iris laat in de badkamer iets vallen van het schrikken en komt dan ongemakkelijk 
de kamer in) … wat … wat zeg je nu? 

Tristan: Of jij al dan niet met hulp van iemand anders het lijk van nonkel Renaat in die 
kast hebt verstopt ? 

Iris: Maar nee! Wat beweer jij nu! Meneer De Schutter is toch gecremeerd !? 

Tristan: Dat denkt of dacht iedereen, maar daarnet zat hij in die kast ! 

Iris: (Opent de kast) Jij bent gek! Die kast is leeg! 

Tristan: Ja dat weet ik … hij is uit de kast gekomen … enfin we hebben hem in die kist 

gestopt. (haalt de TELEVISIE van de kist en opent het deksel) … kijk maar! 

Iris: (zucht) Ik begrijp niet wat hiervan de bedoeling is, maar die kist is leeg … 

Tristan: (Geschrokken) … Verdomme! …Hij is weg !  

Notaris: (komt binnen gevolgd door de anderen) … We dachten al dat jij hier zou zitten. 

Tristan: (verrast) … euh ja, … ik euh  … ik wou in de badkamer komen zoeken maar euh … 

Iris:  (vlug) Ik ben die nog aan het proper maken (gaat terug naar de badkamer) 

Notaris: (terwijl ze aan het bureel gaat zitten) Ik denk dat het tijd is om een stand van zaken 

op te maken nu de eerste storm na al die verrassingen voor jullie wat is 

overgewaaid. Ga even zitten. (Albert en Agnes gaan op een stoel zitten, een aantal op 

bed en een paar blijven rechtstaan) … Laat ons beginnen met het eerste testament 

waarbij jullie alle acht erfgenaam zijn. Is er ondertussen iemand die er over heeft 

nagedacht en eventueel van zijn of haar deel van  erfenis wenst af te zien ? 

Herman: (er valt even een stilte waarbij iedereen elkaar bestuderend aankijkt) … euh ik 

overweeg om mijn deel van de erfenis af te staan. 

Notaris: (gemompel ondereen) … zo, dat is interessante informatie. Als u een definitieve 

beslissing heeft genomen meneer De Geest, dan gaan we dat uiteraard op papier 

zetten. Ik heb hier de nodige papieren bij. 

Tristan: Is er misschien nog iemand die van zijn of haar deel van de erfenis wenst af te zien ? 

(haalt ostentatief zijn mobiel boven en kijkt nadrukkelijk richting Aurore) … niemand ? 

(omdat Aurore niet antwoordt zet hij “You can leave your hat on” even op en na een 

paar seconden terug af) … Oh sorry! Even op een verkeerde knop geduwd. 
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Aurore: (met vertrokken gezicht en woede in haar stem) … ik … ik denk er ook aan om mijn 

deel af te staan. 

Notaris: (iedereen reageert verrast) … Zo, dat zijn dus al twee erfgenamen die hun deel 

wensen af te staan. Dat moet ik even noteren … euh Luna, wil je even het licht 

aansteken, het begint hier toch wat donker te worden. 

Luna: Ja hoor. (Gaat naar de lichtschakelaar en duwt op de  knop. Plots horen we een enorme 

knal samen met een steekvlam/lichtflits en zakt Luna ineen op de grond) 

Freya: (Paniek en geschreeuw alom maar Freya haast zich naar Luna en knielt naast haar 

neer) … Luna! … Luna! (kletst een paar keer op haar gezicht en voelt haar polsslag) … Ik 

… ik voel geen polsslag ! … Luna( … Luna! (Freya start de reanimatie en duwt een paar 

keer op Luna’s borstkas waarop die terug tekenen van leven geeft) 

Herman: (gaat naast Luna staan en leest luidop het gebed voor een stervende) …In uw handen, 

Heer, beveel ik haar geest. Heer Jezus Christus, ontvang haar geest. Heilige Maria, 

bid voor haar. Maria, moeder van genade, moeder van barmhartigheid, bescherm 

haar tegen den vijand en neem haar op in het uur van haar dood. 

Freya: (boos) … Hou daar mee op Herman ! Ze is nog lang niet dood ! 

Luna: (komt kreunend bij) … Wat … Wat is er gebeurd ? 

Freya: Er was een kortsluiting als je het licht aan deed. 

Fernand: Dat was een serieuze knal, meisje  ! Je hebt geluk dat je dikke rubberen zolen aan je 

schoenen hebt anders had je het waarschijnlijk niet overleefd. 

Freya: (helpt Luna overeind) … en hoe voel je je ? 

Luna: (wankelend) … Ik voel me wel wat duizelig en mijn rechterarm doet pijn. 

Freya: Je kan best even gaan liggen. (tot Albert en Agnes) ….is hier ergens een kamer waar 

ze wat kan rusten ? 

Agnes: … (aarzelt even en dan met tegenzin) Ze kan wel even op Iris haar bed gaan liggen. 

Kom maar mee, ik zal je tonen waar het is. (Freya en Luna volgen Agnes) 

Notaris: We kunnen best naar beneden gaan, daar is meer licht zolang die kortsluiting niet 

hersteld is. 

Fernand: Ik zal er wel even naar kijken. Ik ben eigenlijk elektrieker van opleiding. Sturen jullie 

Stan naar hier met het nodige gereedschap ? 

Notaris: Ok, dat doen we. (verlaat de kamer met Albert, Tristan en Aurore) 

Fernand: (argwanend) … Ik vraag me af hoe dat mogelijk is … met een simpele lichtschakelaar. 

Iris: (komt uit de badkamer) … vind jij ook niet dat hier rare dingen aan het gebeuren zijn? 

Fernand: (Schrikt ) … Ha, ben jij hier nog … Rare dingen? …Hoe bedoel je ? 
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Iris: Eerst met die broodjes en nu die kortsluiting … ik werk hier nu ongeveer een jaar en 

hier is nog nooit iets gebeurd … maar nu. 

Fernand: ... ach ja, die broodjes … jij hebt die toch klaargemaakt hé ? 

Iris: Ja, maar ik ben er zeker van dat alles in orde was toen ik de mand op de tafel in de 

woonplaats heb gezet. 

Fernand: Waarom ben je daar zo zeker van ? 

Iris: Ik heb zelf een broodje uit de mand gepakt toen ik daar weg ging en heb het 

onmiddellijk opgegeten … en met mij is niets mis. 

Fernand: … Ja, da’s wel raar. Hoelang hebben die broodjes daar gestaan ? 

Iris: Hooguit een uurtje en alles was kraakvers toen ik het klaarmaakte en er lag een 

handdoek op. Bovendien was het fris in die kamer, dus op die tijd kunnen die 

broodjes niet slecht geworden zijn. 

Fernand: … Nee, maar iemand kan daar wel zijn langs gegaan nadat je ze daar gezet hebt  en 

iets met die broodjes hebben gedaan … 

Stan: (komt voor zijn doen gehaast binnen met een werkkoffer) … Jaaa … ik … ben … zo … 

raaap … mogelijk … gekomen … waaant de … stroom … ligt … uit … en … ik … krijg … 

hem … niet … meer … aaan. 

Fernand: Geef eens een kleine schroevendraaier zodat ik die schakelaar kan openmaken. 

Stan: (rommelt even in de koffer) … hier. 

Fernand: (opent de schakelaar … fluit vol ontzag tussen zijn tanden) … hier is mee geknoeid ! 

Iris: Zie je wel ! 

Fernand: Je hebt gelijk Iris. Hier gebeuren rare dingen … 

Stan: … Waaat … is … er … aaan … de … haand … Iris? … Is … er … iets … niet … in … orde …? 

Fernand: ( luchtig, want wil Stan er buiten houden) Nee hoor, er is niets aan de hand. … voilà, ’t 

is al gemaakt. (sluit de lichtschakelaar weer) … eens proberen … (het licht gaat niet 

aan) … och ja, de hoofdschakeleer staat nog uit waarschijnlijk. 

Stan: … Jaaa … ik … zaal … die … straaaks … opzetten, … maaar … ik zaaaal … eerst … de … 

laaamp … hier … vervaaangen …. Waaant … die … zaaaal … wel … kaaapot … 

gesprongen … zijn. (neemt een stoel, gaat er op staan,  neemt dan de luster vast en 

begint de lamp er uit te draaien)  … Ze … is … er … bijnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …  ( plots komt Stan onder stroom te staan met zijn arm 

omhoog aan de lamp en is  hevig aan het trillen. Die scene moet hilarisch uitgewerkt 

worden en Stan moet die “aaaa” aanhouden en trillen en beven tot hij na ongeveer een 

minuut door de tussenkomst van Fernand  op de grond valt en de lamp lost.)  

Fernand: Verdomme! De stroom staat op! 
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Iris: (gilt) Haal hem er af! Haal hem er af! 

Fernand: Nee, dat gaat niet. Als ik hem vastgrijp dan hang ik er zelf aan! 

Iris: … De Stoel! … Stamp de stoel weg dan valt hij op de grond! 

Fernand: Pas op Stan! Ik ga de stoel wegstampen! (met een stevige trap stampt Fernand de 

stoel onder Stan uit waarop die de lamp lost en op de grond valt) 

Stan: (ligt op de grond nog wat na te schokken) … aaaaaa …. Aaaaa …..aaa … 

Iris: (knielt naast hem) … en gaat het Stan? 

Stan: (krabbelt recht en vertoont nog af en toe een eenzame naschok tijdens zijn monoloog 

die hij tot verbijstering van Iris en Fernand afratelt aan hoge snelheid in één adem en 

zonder hapering) Als ik de idioot te pakken krijg die zomaar de stroom terug opzet 

zonder na te kijken of alles veilig is dan vierendeel ik hem ter plaatse want voor 

hetzelfde geld had ik wel dood kunnen zijn maar gelukkig stond ik op een houten 

stoel waardoor ik geïsoleerd stond van de aarde waardoor er geen 220 volt door 

mijn lichaam naar de aarde kon want dat was anders fataal geweest ! 

Iris:  (stond met open mond te kijken) … herhaal dat nog eens Stan ? 

Stan: Als ik de idioot te pakken krijg die zomaar de stroom terug opzet zonder na te kijken 

of alles veilig is dan vierendeel ik hem ter plaatse want … 

Iris: Nee, stop maar Stan. Het is goed zo! … maar … Je praat plots zo snel !? 

Stan: Snel !? … Maar ik praat toch altijd zo?  

Iris: (grinnikend) … nu, als jij daar zelf van overtuigd bent … ik hoop dat je nu ook even 

snel beweegt.   

Fernand: (Heeft ondertussen op een veilige manier de lamp vervangen en steekt het licht aan)  

Nu ga ik toch eens horen welke idioot de stroom terug heeft opgezet! (gaat weg) 

Iris: … Vlug, help me Stan. Meneer Renaat moet hier weg van onder het bed.  

Stan: Waarom? 

Iris: Het was Tristan die hem heeft ontdekt en in de kist gestoken. Maar daarnet 

heeft die gezien dat hij niet meer in de kist steekt en ongetwijfeld zal die hier 

zo snel mogelijk terug staan om hem te zoeken. 

Stan: Maar waar moeten we hem dan nu verstoppen ? 

Iris: … Terug in de kast. Daar heeft hij al gezocht en met een beetje geluk kijkt hij 

daar niet nog eens.  (Opent de kastdeur en knielt naast het bed) …kom help me! 

Stan: (samen halen ze Renaat van onder het bed en steken hem terug in de kast. Een 

nu snelle en energieke Stan doet dat bijna op zijn eentje) …amai, echt mager was 

hij toch niet!  … Voilà, en nu terug op slot! (steekt sleutel in zak) 
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Iris: (bewonderend) … amai, een goede stroomstoot kan blijkbaar wonderen doen. 

(grinnikend) Ik weet alvast wat ik moet doen moest je terug in je oude 

gewoonte hervallen. 

Stan: Hoe bedoel je, Iris? 

Iris: Nee, ’t is niets. Laat maar … Kom, help maar even de badkamer verder proper 

te maken. Met jouw huidige topconditie is het zó gedaan. (naar badkamer) 

Tristan: (komt voorzichtig achterom kijkend de kamer binnen en sluit de deur) … Als dat 

lijk niet meer in de kist zit dan moet iemand het elders in de kamer verstopt 

hebben … en volgens mij kan dat nog alleen maar hier zijn! (kijkt onder het bed 

en staat ontgoocheld recht) … nee, hier is het niet.  (zet zich nadenkend op een 

stoel) … Het kan bijna niet anders dan dat Albert en Agnes van dat lijk weten. 

Zij zijn hier een hele tijd alleen in de kamer geweest, dan moeten ze het 

verplaats hebben … maar naar waar ? 

Albert: (we horen aanzwellend kabaal en gepraat in de gang tot de deur openzwaait en 

Albert, gevolgd door alle anderen behalve de notaris binnenkomt) … Volgens mij 

kom jij iets te vaak naar deze kamer. Weet jij iets wat wij niet weten? 

Tristan: Maar nee, wat zou ik méér weten dan jullie? … Maar als er iemand iets méér 

weet dan zullen het wel jij en je zus zijn …  

Agnes: En wát zouden wij dan wel méér moeten weten ? 

Tristan: Ik weet het niet, maar jullie zijn hier daarnet een hele tijd alleen op de kamer 

geweest … wat hebben jullie hier dan zolang gedaan ? 

Albert: … euh ook gezocht naar dat tweede testament. 

Aurore: Maar ik heb hiér nog niet gezocht! (begint alles te onderzoeken) 

Tristan: (Haalt ostentatief zijn mobiel weer boven) … Zou je dat wel doen ? 

Aurore: … En waarom zou ik niet zoeken? Dat testament zou zomaar eens op mijn 

naam moeten staan! (grijnst) Dat zou alles veranderen! 

Luna: Maar ik heb hier ook nog niet gezocht. (begint mee te zoeken) 

Fernand: En ik ook niet … (iedereen begint nu haastig alles te onderzoeken. Er worden  

kussens binnenstebuiten gekeerd, het bed afgetrokken, de matras onderzocht, 

bijna gevochten als twee hetzelfde willen onderzoeken enz.) 

Aurore: Hé, die kast is op slot! (probeert ze tevergeefs open te trekken) 

Stan:  (komt uit de badkamer met Iris, haast zich naar Aurore en trekt ze weg) In die 

kast mag je niet komen! Die is privé en daarom heb ik hem op slot gedaan! 

Albert: (verrast) Hé, waarom praat jij plots zo snel … euh, en waarom zouden wij niet 

in die kast mogen komen, Stan?  
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Stan: Dat is de privaatkast van meneer Renaat met zijn persoonlijke spullen. 

Agnes: Meneer Renaat is dood en alles wat van hem was is nu van ons. De kans dat 

het testament zich daar bevindt lijkt me vrij groot, dus doe die kast open. 

Stan: Nee! 

Tristan: Als jij ze niet wil open doen dan doe ik het wel (neemt de schaar van het bureel) 

Iris: Och, doe ze maar open Stan … het heeft geen zin meer. 

Tristan: (Steekt met tegenzin de sleutel in het slot en stapt opzij) …hier, doe dan maar … 

Albert: (draait de sleutel om en opent de deur) … leeg!  

Iris: (stomverbaasd) … hé!? Hoe kan dat nu ? 

Agnes: Die kast is helemaal leeg ? Ik dacht dat zijn persoonlijke spullen daarin zaten? 

Stan: (snel) … Iemand heeft die kast leeg gemaakt. 

Tristan: (kijkt nadrukkelijk Albert en Agnes aan) …  Ik vraag me af wie dat wel kan 

gedaan hebben … enfin, in deze kamer is het testament alvast niet. We hebben 

herhaaldelijk alles afgezocht. 

Freya:  … We hebben nog niet in de badkamer gezocht. 

Allen: (… een korte stilte en dan stormt iedereen behalve Iris en Stan roepend en 

schreeuwend naar de badkamer duwend en trekkend tot iedereen binnen is) 

Iris: (fluisterend) … Dat … dat kan toch niet Stan ? We hebben hem zonet toch in de 

kast gestopt !? Hij kan toch niet zomaar verdwijnen? 

Stan: Nee, hier begrijp ik ook niets van … (beiden zoeken in, onder en boven de kast) 

Notaris: (komt binnen) … de koerier van het labo is hier voor de DNA-stalen. 

Iris: … ah, die staan daar op het bureel. Maar wacht even, ik zal Freya halen. Die zit 

daar in de badkamer (naar badkamer). 

Stan: (snel pratend) Zeg mevrouw de notaris, weet jij wie daarnet de elektriciteit 

weer heeft opgezet terwijl ik de lamp hier nog aan het vervangen was? 

Notaris: … Euh nee, ik heb geen idee. (verwonderd) … Amai Stan, hoe komt het dat jij nu 

plots zo snel praat? 

Stan: Ja Iris zei dat ook al, maar ik vind niet dat ik sneller praat dan  vroeger … 

Notaris: (glimlacht) … Oh ik ik had precies de indruk dat het sneller is … maar je zal wel 

gelijk hebben. … Je praat nog even “snel” als altijd … 
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Freya: (komt uit de badkamer gevolgd door Iris) … ik haal eerst even de ongebruikte tests 

eruit en dan ga ik met je mee naar de koerier (haalt de ongebruikte eruit en neemt 

een broodje van de schaal) … ééntje steek ik hierbij zodat ze dat in het labo kunnen 

onderzoeken (wikkelt een broodje in een servet en steekt het in de doos.) 

Notaris: (aan de deur) Kom je … want hij was gehaast zei hij … (samen met Freya weg) 

Stan: Die notaris zei ook al dat ik sneller praat Iris. Het zal dan wel waar zijn zeker … 

Iris: (glimlachend) … Ja Stan je hebt gelijk … maar terug vertragen moet je zeker niet 

doen. (neemt de schaal met broodjes) … En die gooi ik weg voordat er nog meer 

ongelukken mee gebeuren (gaat weg) 

Stan: (Geeuwt) Ik denk dat ik even een tukje ga doen. Zo sneller praten is toch wel 

vermoeiend hoor … (gaat ook weg)  

Albert: (komt als eerste uit de badkamer met Agnes) … Waar kan hij zijn testament toch 

verstopt hebben? 

Agnes:  (ontgoocheld) … Ik weet het ook niet meer. We hebben al op de meest voor de 

hand liggende plaatsen gezocht en niets gevonden. 

Albert: Er zit niets anders op dan verder te zoeken … maar dat huis is zo groot hé. (weg) 

Fernand: (Tristan, Luna en Aurore komen druk pratend en gesticulerend de badkamer buiten 

iets later gevolgd door een piekerende Fernand. Ze  gaan ook naar buiten, maar 

Fernand blijft bij de lichtschakelaar naast de deur staan) … … Iemand heeft met die 

schakelaar geknoeid en zogezegd niemand heeft de elektriciteit nadien terug 

opgezet en toch bleef Stan aan de stroom hangen … Hier is volgens mij een heel 

gevaarlijk iemand aan het werk (kijkt ongerust rond) …kijk goed uit uw doppen 

Fernand  … of ’t is gedaan met frikandellen bakken … (gaat de deur buiten en net 

als hij weg is valt een zwaar beeld of sculptuur of iets dergelijks dat boven de deur 

hing met een zware klap op de grond.) 

BLACKOUT en PAUZE  
Er weerklinkt een kort suspense geluidseffect vb. 

https://www.youtube.com/watch?v=QEjxSLTe5_M  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEjxSLTe5_M
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2de bedrijf  

Notaris:  (iedereen zit in de slaapkamer, behalve Iris en Stan. Albert en Agnes zien er 

gehavend uit, met verbandmateriaal op verschillende plaatsen op het lichaam) 

… Goed, we hebben nog anderhalf uur vooraleer de termijn voor het vinden van 

het tweede testament verstreken is. Het begint er dus stilaan naar uit te zien dat 

het eerste testament van kracht zal worden. 

Albert: En toch moet en zal ik dat testament vinden. Ik ben er zeker van dat mijn naam er 

op staat … kan die termijn van 24 uur niet verlengd worden? 

Notaris: Nee meneer De Schutter, ik herhaal het voor de zoveelste keer die kan niet verlengd 

worden omdat die termijn testamentair bepaald is. 

Albert: (Staat moeizaam recht) Dan ga ik verder met zoeken in plaats van mijn tijd hier 

verder te verdoen. (wil weg gaan) 

Notaris: Ik zou dan maar wat voorzichtiger te werk gaan, want daarnet scheelde het niet 

veel of je had nooit meer iets moeten gaan zoeken. 

Albert: Ik kon toch niet weten dat die ladder zou ineenzakken. Ik heb die al zo dikwijls 

gebruikt en daar was nooit iets mis mee, maar nu … 

Fernand: (staat recht) Ik heb het al gezegd en ik blijf  het herhalen, hier is iemand de boel aan 

het saboteren. Broodjes waar iedereen doodziek van wordt, kortsluitingen, zware 

voorwerpen die zomaar naar beneden vallen, ladders die plotsklaps ineenzakken, 

een trapleuning die plots loskomt …  

Allen: (geroezemoes) … ja, dat stemt wel tot nadenken, … maar nee wie zou zoiets nu 

doen,  dat geloof ik niet, … ik ga toch voorzichtig zijn enz. 

Notaris: … Zou het toch niet allemaal toevallig zijn. Wie van jullie zou nu zoiets doen en 

bovendien zijn jullie meestal samen … wanneer zou dan al die zogenaamde 

sabotage moeten gebeuren ? 

Fernand: … Ik hoop dat je gelijkt hebt, maar ik voel gewoon dat het hier een foute boel is. ik 

kan het alleen niet bewijzen … (kijkt de kring rond) …en ik weet totaal niet wie ik 

moet verdenken, maar weet wel dat ik iedereen goed in de gaten hou! (zit) 

Notaris: Goed, dit gezegd zijnde … ik verwacht ieder ogenblik de resultaten van de DNA-

tests en eens die gekend zijn zal vermoedelijk een en ander duidelijker worden. 

Freya: (tot Fernand) Dan weten we ook of die broodjes vergiftigd zijn of niet en dus ook of 

jouw vermoeden al dan niet juist is. 

Albert: Heb je nog iets te zeggen notaris? 

Notaris: Nee, dat is alles 

Albert: Dan ga ik nu verder zoeken, kom je mee Agnes … 
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Agnes: Doe wat je niet laten kunt Albert maar ik ben het beu. Het heeft geen zin meer. We 

zijn al bijna 23u aan het zoeken, de hele nacht door zelfs … We gaan het nooit 

vinden. Ik begin me zelfs al af te vragen of er wel een tweede testament bestaat … 

(staat ook moeizaam recht) Ik ga slapen, maak me maar wakker als er iets nieuws 

te melden is … 

Albert: (zucht) … en ik ga verder zoeken. 

Allen: (Notaris, Aurore, Herman, Fernand en Luna gaan druk pratend ook buiten) 

..Ik blijf bij jou Fernand, … wat kunnen we anders doen, … ik ga even kijken of die 

koerier er nog niet is enz. 

Freya: (houdt Tristan tegen en sluit de deur) … Wacht even Tristan! 

Tristan: Waarom? Wat is er ? 

Freya: (glimlachend) …Ik heb fantastisch nieuws Tristan! 

Tristan: (verrast) … Heb je het testament gevonden ! ? Echt waar !? En sta jij er in ? 

Freya: … maar nee, ik heb dat testament helemaal niet gevonden! 

Tristan: (ontgoocheld) … welk nieuws kan er dan zo fantastisch zijn als je het testament 

niet hebt gevonden … 

Freya: Ik ben zwanger Tristan! Ik heb de test gedaan en hij is overduidelijk positief ! 

Tristan:  (koel) En jij vindt dat fantastisch nieuws !? 

Freya: (geschrokken) Maar Tristan ! … je reageert zo raar … Ben je niet blij dan ? (wil 

hem vastnemen maar hij duwt haar weg) 

Tristan: Nee !  

Freya: Maar Tristan …  

Tristan: Freya, je beseft toch dat wij broer en zus zijn. Je moet het laten wegnemen. 

Freya: Maar Tristan, het is toch nog niet zeker dat we broer en zus zijn. Laat ons eerst 

het resultaat van de DNA-test afwachten. 

Tristan: En zelfs al blijken we geen broer en zus te zijn … dan wil ik nog dat je het laat 

wegnemen. Ik heb er geen zin in om papa te worden ! 

Freya: Maar Tristan! Wat ben je plots zo harteloos! 

Tristan: Sorry Freya met wat er is tussen ons is er voor mij nooit plaats geweest voor 

een kind. En dat wil ik zo houden ook. 

Freya: (Koel) Dan zal je opgelucht zijn om te horen dat er helemaal geen kind komt. 

Tristan: … Hoe?  … Ben je dan niet zwanger? 

Freya: Nee! 
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Tristan: Maar … waarom zeg je dan eerst dat je wél zwanger bent? 

Freya: Ik wou je eens testen. (zucht) En dat is goed gelukt. Ik weet genoeg nu. 

Tristan: Maar Freya toch (neemt haar vast). Je weet toch zelf ook wel dat het beter is 

zoals het was … 

Freya: (Duwt hem weg) … Nee Tristan. Ik had altijd gehoopt dat het iets meer kon 

worden tussen ons, maar nu het voor mij duidelijk is dat dit nooit zal gebeuren 

stopt het hier voor mij. 

Tristan: Maar Freya … 

Freya: Nee Tristan, mijn besluit staat vast! (gaat weg) 

Tristan: … Pfff, wat een opluchting! Ze is niet zwanger! (lacht) … ander en beter ! (Iris 

komt binnen en Tristan lacht) …Wel wel wel, als je van de duivel spreekt … 

Iris: Daarnet was ik een Griekse Godin en nu ben ik een duivel … je verandert wel 

erg snel van mening. 

Tristan:  Maar nee Iris, die duivel sloeg niet echt op jou, ik was gewoon aan jou aan het 

denken. 

Iris: … Aan mij aan het denken ? 

Tristan: Ik doe de voorbije uren niets anders dan aan jou denken Iris. 

Iris: (spottend) … En hoe denk je dan over mij? 

Tristan: Als aan een Griekse godin. Ik heb het even opgezocht en het blijkt dat ik mij 

niet vergis … jij hebt jouw naam echt niet gestolen. Iris is de naam van een 

echte Griekse godin … wist jij dat? 

Iris: Natuurlijk wel. Iris was de boodschapster van de goden en tevens de 

personificatie van de regenboog. Dat heb ik dikwijls genoeg mogen horen op 

school als we namen ontleedden. Weet je trouwens de betekenis van jouw 

eigen naam Tristan. 

Tristan: (onthutst) … Euh nee … of ik kan het me toch niet herinneren. 

Iris: Tumult of Oproer … (kijkt hem nadrukkelijk aan) …Merkwaardig, vind je ook niet ? 

Tristan: (beetje onthutst)  … Euh genoeg nu over die namen. Die kies je trouwens niet 

zelf … (neemt haar handen ) … en “Godin” heb je al nagedacht over Jij en ik ? 

Iris: Ja 

Tristan: … En wat is jouw antwoord ? 

Iris:  Doe jouw ogen eens dicht Tristan … 

Tristan: (hoopvol) Oh, gaan we het spannend maken? (sluit zijn ogen)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboog_(optica)
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Iris: Niet kijken hé … (gaat naar de deur, opent die en gaat in deuropening staan)) 

Tristan: Nee hoor … 

Iris: Kom nu met gesloten ogen rechtdoor naar mij toe.  

Tristan: (vol verwachting stapt hij met zijn armen vooruit naar Iris toe) … Oh Iris! 

Iris: (Stapt opzij waardoor Tristan door de deur stapt en buiten gaat. Dan sluit Iris de 

deur) … Dag Tristan ! (blijft nog even de klink vasthouden) …Oef, daar zijn we 

vanaf! (gaat dan naar de  kast) …Ik móet weten hoe meneer Renaat uit die kast 

geraakt is … (opent de kast en tot haar verbijstering valt het lijk naar buiten en kan 

ze het gillend ternauwernood tegenhouden) AAAAAAHHHHH !!!! (ze duwt het lijk 

weer naar binnen en sluit de kast. Ontdaan gaat ze op de rand van het bureel 

zitten). Ik wordt hier nog gek !  

Stan: (komt binnen en Iris slaakt een gil) … Wat scheelt eraan Iris? Je doet zo raar ? 

Iris: Meneer Renaat staat terug in de kast Stan! 

Stan: (gespeeld overdreven verwonderd) … Neeee dat kan niet !!! 

Iris: En toch is het zo! Ik word hier nog gek! Ik vraag me nog altijd af waarom meneer 

Renaat niet gewoon kon gecremeerd worden.  

Stan: Nee dat mocht niet. Meneer Renaat heeft mij gezegd dat hij een plan had en 

daarom niet mocht gecremeerd worden. En ik moest zijn lijk op  de slaapkamer 

verstoppen.  

Iris (zucht) Ik heb nog altijd niet door wat dat plan eigenlijk is … en eigenlijk wil ik 

het niet weten ook (staat recht en gaat naar buiten)  

Stan: Toch ook eens in de kast kijken  … (gaat naar de kast  maar stoot daarbij ongewild 

de urne omver waardoor die in een stofwolk van as kapot valt op de grond) …Oh 

nee !  Verdomme! Dat moet ik weer voorhebben … (neemt de papiermand en 

knielt bij de brokstukken om ze in de mand te gooien ) … He, hier steekt een brief 

in … (neemt hem en klopt de as er af) …Hooo!!! Dat is waarschijnlijk dat 

testament waar iedereen naar op zoek is ! 

(aarzelt even) … Zou ik kijken wiens naam er in staat ? ... Nee, dat zou onbeleefd 

zijn … maar misschien is het toch niet het testament … Toch even kijken … (opent 

de brief) … Ja, het is het testament! (gespannen) … en wiens naam staat er in ? …. 

(leest en schrikt dan hevig ) … eehhh! … Nee … (kijkt nog eens goed) … Dat kan 

toch niet … (verward gaat hij naar buiten terwijl hij het testament weg steekt) 

Allen:  (Alle erfgenamen + de notaris komen druk pratend over de nakende resultaten van 

de DNA-tests binnen. Freya heeft de enveloppe met de resultaten in de hand) 

Notaris:  Als iedereen wil plaatsnemen en Freya geeft me de enveloppe dan kan ik de 

resultaten van de DNA-tests bekend maken. 

Herman: … De urne! … De urne is kapot! 
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Albert: Hé!? Hoe kan dat? (kijkt rond) Heeft iemand van jullie dat gedaan ? 

Allen: (iedereen ontkent heftig door elkaar heen) … Maar nee! … Natuurlijk niet! …Ik ben 

hier niet meer geweest! … Zoiets zou ik toch wel toegeven enz.  

Agnes: (geschokt) En nu ligt papa zijn as hier zomaar op de grond … 

Notaris: (ongeduldig) Ik bel zo dadelijk wel naar de begrafenisondernemer voor een 

nieuwe urne, maar ik stel voor dat ik eerst de resultaten van de tests voorlees.  

Freya: (instemmend gemompel van iedereen) … hier! (geeft enveloppe aan notaris) 

Notaris: Ga zitten alsjeblief en blijf een beetje uit de buurt van die as zodat die niet gaat 

rondvliegen. (opent ondertussen de enveloppe) … Goed, de namen staan 

alfabetisch gerangschikt, ik zal ze dan ook zo voorlezen. 

De Busscher Tristan, 100 % zoon van Renaat De Schutter. 

Tristan: (vergenoegd) Daar was ik ook 100 % zeker van! 

Notaris: De Geest Herman … het spijt me meneer De Geest maar u bent geen zoon van 
Renaat De Schutter.  
 

Herman: (Geschokt) Waaattt !!! … Dat … dat kan niet ! … dat moet een vergissing zijn !  
 

Notaris: Toch niet meneer De Geest … of moet ik zeggen mevrouw want de DNA-test 
wijst uit dat u een vrouw bent. Ik vermoed dat  u zich heeft laten transformeren 
maar u bent dus ook geen dochter van meneer De Schutter.  
 

Herman:  Maar … maar …  
 

Notaris: Dan gaan we naar Fernand De Praeter … het spijt me meneer De Praeter maar u 
bent ook geen zoon van Renaat De Schutter.  
 

Fernand: (gemompel ondereen) … Mevrouw de notaris ik denk dat hier een verschrikkelijk 
misverstand in het spel is … euh kan ik u daar straks even onder vier ogen over 
spreken a.u.b. …  
 

Albert: (triomfantelijk) … maar wees nu eens sportief en leg je neer bij het resultaat 
heren. Die DNA-tests liegen niet! Dat zijn er al twee minder Agnes!  
 

Agnes: (met leedvermaak) Je vergist je Albert. Het is blijkbaar meneer en mevrouw …  
 

Notaris: Dan is het de beurt aan De Schutter Albert … euh … (kijkt nog eens goed) … het 
spijt me meneer De Schutter maar blijkbaar bent ook u geen zoon van Renaat De 
Schutter !  
 

Albert: (staat geschokt recht) … maar … maar … dat is onmogelijk!  Dat kan niet ! Ik bén 
de zoon van papa, al 75 jaar lang. Er moet iets grondig fout zijn met die DNA-
tests . Dit … dit is gewoon ondenkbaar  (gaat ontdaan weer zitten)  
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Fernand: (imiteert Albert) … … maar wees nu eens sportief en leg je neer bij het resultaat 
meneer. Die DNA-tests liegen niet!   
 

Notaris: … De Schutter Agnes … (zucht) Ik val hier van de ene verrassing in de andere, 
maar het spijt me ook voor u mevrouw De Schutter maar u bent evenmin een 
dochter van Renaat De Schutter.  
 

Agnes: (scherp) U bent hier een enorme flater aan het begaan mevrouw de notaris! Dit 
is te belachelijk voor woorden!  
 

Herman : Ik ben er zeker van dat die DNA-tests maar al te juist zijn. (nu met vrouwenstem) 
Als ik geen dochter van Renaat ben dan kan jij dat ook niet zijn!  
 

Agnes: (furieus) Ik heb totaal niets met jou te maken … jij … jij … transvent!  
 

Notaris: (geroezemoes ondereen waarop de notaris de gemoederen probeert te bedaren)   
… Rustig iedereen, rustig alsjeblief. Meneer de Schutter had het blijkbaar bij het 
rechte eind als hij aangaf dat hij er niet 100 % zeker van was dat jullie allemaal 
kinderen zijn van hem.  Goed euh, wie was de volgende … De Schrijver Freya … u 
bent wél voor 100% een dochter van Renaat De Schutter.  
 

Freya: Dat is goed nieuws.  
 

Notaris: Vervolgens hebben we Lejeune Luna … en u bent ook voor 100% een dochter 
van  Renaat De Schutter en dat geldt tenslotte ook voor u mevrouw Lafon. Ook u 
bent een dochter van Renaat De Schutter.  
 

Luna en Aurore: (reageren ieder op hun manier opgelucht) … Yes! … Dat is goed! …  
 

Notaris: Goed, met de huidige resultaten van de DNA-test blijven er dus nog 4 
erfgenamen over met name Tristan de Busscher, Freya de Snijder, Luna Lejeune 
en Aurore Lafon   
 

A+A+F+H: (reageren furieus door elkaar heen) … Dat neem ik niet, … Hier laat ik het niet bij, 
… Ik eis een nieuwe test, … Dit slaagt nergens op enz.  
 

Notaris: … Rustig alsjeblief … rustig! U kan inderdaad een nieuwe DNA-test laten afnemen 
ter controle maar tot nader order schieten er momenteel 5 erfgenamen over.  
 

Freya: … Euh excuseer mevrouw de notaris maar bent u geen naam vergeten in het lijstje? 
Ik heb de lijst bekeken toen ik ze ontving en er staat nóg een naam op de lijst …  
 

Notaris: … Oh … euh … ja euh (lacht zenuwachtig) … je hebt gelijk … maar euh … ik vond 
dat die eigenlijk niet ter zake doet …  
 

Allen: (door elkaar) … nog een naam? … Wie dan? … hoe kan daar nog iemand op 
staan? … Wie staat er dan nog op? Enz.  
 

Notaris: Iris De Fraeye !  
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Allen: (door elkaar) .. Waaattt !? …. Iris?! …Hoe kan dat nu ? enz. 

Freya: Toen ik de DNA-tests afnam heb ik bij haar ook een test afgenomen om te 

demonstreren hoe het moest. Ze heeft die test blijkbaar mee in de doos bij de 

andere gestopt. 

Tristan: Nu ja, en wat dan nog. Die test kan toch alleen maar negatief zijn. 

Freya: … Dat is het hem nu net … Iris is vermoedelijk ook een dochter van Renaat ! 

Allen: (verbijstering alom) .. Hé! … Iris! … Dat kan toch niet! … Maar maar …Die is hier 

toch gewoon de meid ? … Dat kan ik niet geloven! Enz. 

Aurore: Je zei “vermoedelijk” … waarom vermoedelijk ? 

Freya: Omdat er 100 % zeker DNA van Renaat is aangetroffen in het staal, maar er is 

toch nog enige twijfel dus moet er een nieuw staal genomen worden. 

Notaris: (kordaat) Iris is dus waarschijnlijk ook een dochter van Renaat, maar haar naam 

staat niet in het testament en dus komt ze er ook niet voor in aanmerking … 

Daarom wou ik er ook niets van zeggen. 

Agnes: (giftig) Iris een dochter van papa … Dat is gewoon ridicuul! Waarschijnlijk heeft 

ze gewoon mijn staal verwisseld met dat van haar waardoor ik dan plots geen 

dochter van papa zou blijken te zijn !  

Albert: (hevig) … Ja, dat is het! Je hebt gelijk Agnes. Dan heeft nog iemand anders zijn 

staal verwisseld met dat van mij om zeker een goed resultaat te hebben 

waardoor ook ik dan plots geen kind van papa meer zou zijn! 

Fernand: (boos) En ik ben er 100 % zeker van dat jij geen zoon bent van Renaat! Ik heb een 

staal van jouw wangslijmvlies genomen toen je sliep en daar mijn naam op gezet 

en nu blijk ik dus ook geen zoon van Renaat te zijn! 

Allen: (geroezemoes alom) ..Oh! …. Nee! … Jij hebt valsgespeeld! … Dat kan niet ! enz. 

Herman: (tot Agnes) En ik heb een staal bij jou genomen toen je sliep. En nu blijk ik een 

vrouw te zijn en geen kind van Renaat!  Dan is het toch wel duidelijk dat de tests 

wel degelijk kloppen zou ik zo denken ! 

Agnes: (schreeuwt) Dat kan niet ! Wij hebben niet geslapen! 

Albert: (schreeuwt ook) Dat verzin je hier ter plaatse! Dat is onmogelijk! 

Allen: (Nu ontstaat er een geruzie en geschreeuw in de hele groep en verwijten 

allerhande worden naar elkaars hoofd geslingerd. Er ontstaat bijna een 

handgemeen) 

Notaris: (zucht en klopt met de hamer op het bureel) … Stilte a.u.b. … Rustig! … Wil 

iedereen gaan zitten ! … Stop !!! (na enige moeite wordt het stil) 

… Goed, nu iedereen weer wat rustig is kunnen we misschien verder gaan. Zoals 

ik daarnet al zei blijven er met de huidige resultaten van de DNA-test dus nog 4 
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erfgenamen over met name Tristan de Busscher, Freya De Snijder, Luna Lejeune, 

en Aurore Lafon. (Praat nu luider omdat er geroezemoes weerklinkt) … Bovendien 

heeft Mevrouw Lafon aangegeven dat ze van haar deel in de erfenis wil afzien. Is 

dat nog altijd zo Mevrouw Lafon ? 

Aurore: … Ik euh … ik … (we horen  “You can leave your hat on” uit de telefoon van Tristan) 

Tristan: (nonchalant) … Oh Sorry (zet telefoon weer af) 

Aurore: (met ingehouden woede) … Ja … Ik zie van mijn deel van de erfenis af … 

Notaris: Dan blijven er dus nog drie erfgenamen over … 

Albert: (woedend) Dat slaat absoluut nergens op! Zowel Agnes als ikzelf zijn absoluut 

ook kinderen van Renaat! 

Notaris: Rustig meneer De Schutter. U krijgt de kans om een nieuwe DNA-test te laten 

uitvoeren en als daaruit blijkt dat u toch een zoon bent van Meneer Renaat De 

Schutter dan verandert natuurlijk de situatie. 

Herman: Als uit de nieuwe DNA-test zou blijken dat ik dan toch geen zoon ben van 

Renaat, maar mijn naam staat op het tweede testament is dat dan toch geldig? 

Notaris: Jawel meneer De Geest. Als jouw naam op dat tweede testament staat dan 

speelt het geen rol of je al dan niet een zoon bent van meneer Renaat De 

Schutter. (kijkt op haar horloge) … maar dan zal je het wel op tijd moeten vinden. 

Jullie hebben nog exact één uur de tijd. 

Agnes: (Springt recht en haast zich naar buiten) Kom Albert dan kunnen we er voor alle 

veiligheid best alles aan doen om het nog te vinden. Ik heb een idee waar het 

zou kunnen zijn … (Albert volgt gehaast zijn zus, maar ook Fernand, Herman en 

Aurore volgen) 

Notaris: (glimlachend als ze ziet dat Freya, Luna en Tristan rustig blijven zitten) … Jullie 

hebben gelijk dat jullie blijven zitten. Het zou me sterk verwonderen moesten ze 

het in dat laatste uur alsnog vinden. 

Tristan: (knikt richting de kapotte urne) … En volgens mij is dat testament al gevonden. 

Luna: … Denk je dat het in die urne stak ? 

Tristan: Ja en ik denk dat het ondertussen ook al vernietigd is omdat de naam van de 

vinder niet op het testament stond. 

Freya: Zou je denken? … Ik weet het niet hoor. 

Notaris: Dat lijkt me ook weinig waarschijnlijk, maar je doet er me wel aan denken dat ik 

naar de begrafenisondernemer moet bellen om een nieuwe urne (gaat buiten) 

Freya: (volgt notaris) Ik ga even met je mee. Ik heb mijn mobiel beneden laten liggen … 

Luna: (hurkt bij de uitgestrooide as) Ik vraag me af van wie of van wat die as is ? 
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Tristan: … Al zeker niet van Renaat. Ik vraag me trouwens ook af waar ze met dat lijk 

naartoe zijn  en vooral wie hier achter zit? 

Luna: … tja, vroeg of laat zullen we het wel te weten komen zeker. (staat recht) Ik heb 

honger. Ik ga naar de keuken eens zien of er nog iets te eten valt.   

Tristan: Nee, je moet niet weg gaan. Ik wil even met je praten. (Komt bij haar staan en 
zegt ) … Kom jij toevallig uit Rome?  

Luna: (Verrast) … Euh Nee?  

Tristan: Nee ?  ….. Daar komen toch alle godinnen vandaan...  

Luna: (Bekijkt hem verbouwereerd en weet niet goed hoe reageren, maar lacht dan) 
… Die had ik nog niet gehoord ! …  Is niet slecht als openingszin. 

Tristan: Nee, ik meen het. Luna is de naam van een echte Romeinse godin … De godin 

van de maan.  … En heb ik je al gezegd dat ik Luna een mooie naam vind … een 

mooie naam voor een mooie vrouw 

Luna: … Jij bent echt wel een charmeur hé … Wat vind je dan wel zo mooi aan mij ? 

Tristan: … Laat me zeggen dat ik blij ben dat ik goed kan zwemmen. 

Luna:  (Verrast) … Hé ? Wat heeft dat er nu mee te maken ? 

Tristan: …  anders was ik verdronken in die mooie ogen van jou. 

Luna: (blij) … Vind je echt dat ik mooie ogen heb ? 

Tristan: Absoluut ! … en niet alleen mooie ogen ! … deed het geen pijn ? 

Luna: (verwonderd) … wat .. pijn ? 

Tristan: … Toen je uit de hemel kwam vallen (neemt haar hand vast). 

Luna: (Lief glimlachend) … Loop je niet wat vlug van stapel Tristan  (wil haar hand weg 
trekken maar Tristan houdt het stevig vast)  

Tristan: Ik begrijp dat je wat overdonderd bent Luna, maar ik meen alles wat ik zeg. 
… Geloof jij in liefde op het eerste gezicht … of moet ik nog een  keer binnenkomen. 

Luna: (trekt hand los) … Ik kan begrijpen dat sommige vrouwen daar voor vallen, maar het 
ligt er een beetje te dik op Tristan.  

Tristan: (ontgoocheld) … Jammer, ik meen het nochtans. 

Iris: (Is iets ervoor samen met Freya en Aurore binnengekomen en heeft het tafereel 

vanuit de deuropening gevolgd)   Een heel verstandige beslissing Luna! 

Tristan: (Tristan en Luna schrikken) … Hé … hebben jullie ons afgeluisterd ? 

Freya: (schamper) Je was zo druk bezig met “je liefde te verklaren” dat je geen oog had 

voor ons ! 

Iris: Jouw verhaaltje klinkt afgezaagd ! 
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Tristan: … Och! … Onnozele geiten! (gaat boos weg) 

Luna: (tot Iris) … Afgezaagd ? Hoe dan? Heb je dit al eerder gehoord? 

Iris: Ik weet niet wat hij tegen jou zei, maar ik was een Griekse Godin  

Luna: … en ik een Romeinse!  

Freya: … en ik een Noorse, (schamper) Godin van de liefde … 

Aurore: (bitter) … en ik ook een Romeinse … Godin van de dageraad … 

Luna: (geschokt) … Waaattt heeft hij jou ook proberen te versieren ? 

Aurore: (zucht) Ja … en ik ben er ingetrapt! 

Freya: En ik ook … helaas! (beteuterd kijken ze elkaar aan) 

Iris: (begint plotseling te lachen) … Zie ons hier nu staan. Een troepje Godinnen bij 

elkaar (de anderen lachen nu hartelijk mee)  

Luna: Hij kan het misschien nog eens proberen bij Agnes (hilariteit alom). 

Aurore: Ja, ik ben wel benieuwd welke Godin zij is? 

Freya: Ik denk … de Godin van de zuurpruimen (schaterlachen)  

Luna: Zeg Iris, valt er nog iets te eten in de keuken? 

Iris: Ja, er is nog Lasagne over van deze middag. Als je het in de microgolfoven steekt 

is het zó warm. 

Luna: Prima! … Oh ja, wat kwamen jullie hier eigenlijk doen met z’n drieën ? 

Iris: (heeft een handborstel, vuilblik en emmer bij) Ik kom die as van meneer Renaat 

bijeenvegen in afwachting van de nieuwe urne.  

Freya: Aurore wou mij even onder vier ogen spreken en ik dacht dat het hier nu rustig 

zou zijn nu iedereen elders aan het zoeken is. Maar zo lang Iris hier is gaan wij 

wel even in de badkamer zitten. Kom Aurore … 

Luna: OK, tot straks.(gaat weg) 

Iris: (hurkt en veegt de as voorzichtig op een vuilblik) … nu zien dat ik niet teveel stof 

maak, … (wil de as in de emmer gieten maar op dat moment weerklinkt er een 

enorm luide slag en horen we een angstaanjagend hysterisch gegil van Luna 

waarop Iris van het schrikken de as omhoog gooit en we een grote stofwolk 

krijgen) 

Freya: (Iris stormt de kamer uit en Freya en Aurore komen geschrokken uit de badkamer) 

… Wat … Wat is er gebeurd? 

Aurore: Waar is Iris? 

Freya: Ik weet het niet, maar hier hangt overal stof …  
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Aurore: (vol afschuw) …Stof? … Ik denk dat het de as van Renaat is! 

Iris: (komt binnen een bleke en trillende Luna ondersteunend)  … hier, ga even liggen. 

(legt haar op het bed) 

Freya: (bezorgd) … Wat is er met haar gebeurd ? 

Iris: De grote luster boven de traphal is naar beneden gekomen vlak vóór Luna de trap 

wou afgaan. Hij heeft haar op een haar na gemist …anders was ze nu dood … 

Aurore: (bang rondkijkend) … Dit is niet meer normaal… Iemand hier in huis heeft het op 

ons gemunt … 

Allen: (Met aanzwellend kabaal komen alle anderen (behalve Stan en de notaris) 

geschrokken de kamer binnen) … Wat is er gebeurd … Die enorme luster is naar 

beneden gekomen, … Is er iemand gewond ? … Wat is er met Luna, … Ik heb 

ervoor gewaarschuwd! … enz. (er ontstaat paniek) 

Freya: (gaat naar het bureau en klopt hard met de hamer waardoor het plots stil wordt) 

Rustig iedereen. Rustig. Laat ons vooral kalm blijven … 

Stan:  (komt binnen met een brief in de hand en gaat naar Freya) …Het labo heeft zonet 

dringend die brief gebracht. Ik moest hem onmiddellijk aan jou geven … 

Freya: Dank je wel Stan! (opent de brief) … Het resultaat van het onderzoek van dat 

broodje … (leest en kijkt dan ontdaan de rest aan) … In dat broodje zijn sporen van 

taxine gevonden … een dodelijk gif afkomstig van de besjes van een taxushaag … 

Iris: (geschrokken) … Heel het buitenverblijf is omgeven door een taxushaag …  

Fernand: (knikt veelbetekenend) … Inderdaad! (geroezemoes ondereen) 

Freya: Luister iedereen! Fernand heeft er ons al eerder voor gewaarschuwd, maar nu 

blijkt dat de broodjes vergiftigd zijn en na nu ook nog het naar beneden komen 

van die enorme luster is het wel zeker dat dit geen toeval meer is. … Iemand heeft 

het op ons gemunt … 

Allen: (wantrouwig door elkaar pratend) … Je hebt gelijk, … Dat kan inderdaad geen 

toeval meer zijn., … maar wie ? … Ik ben het zeker niet ! … Jij misschien? … enz. 

Fernand: We moeten er voor zorgen dat niemand nog alleen ergens naartoe gaat. Als we 

zoveel mogelijk bij elkaar blijven kan de dader niet opnieuw toeslaan … 

Allen: … Goed idee! … Ja, dat gaan we doen! … Dat lijkt me ook het beste … enz. 

Iris: Geldt dat ook voor Stan en voor mij ? 

Freya: … Euh ik denk het niet. Geen van beiden heeft iets te winnen bij dat testament.  

Albert: Ben je daar wel zeker van ?  … Zij blijkt toch ook een dochter van Renaat te zijn. 

Iris: (verrast) … Wat !? … Ik een dochter van meneer Renaat!? Hoe kom je daar in 

Godsnaam bij? 
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Freya: Ja, je hebt jouw DNA-test toch ook laten onderzoeken … 

Iris: (verlegen) … Ja, ik dacht nu je toch een staal van mij had genomen dat ik het 

evengoed kon laten onderzoeken. Je weet nooit waar het later goed voor is … 

Freya: Nu ja en je blijkt dus waarschijnlijk ook een dochter van Renaat te zijn. 

Agnes: (zuur) Ik vind het toch maar een raar verhaal hoor. Volgens mij heb je gewoon 

onder mijn staal jouw naam gezet! 

Iris: (verontwaardigd) Maar nee! Het is zoals ik verteld heb. Echt waar! 

Stan: Och ja, ik was het al bijna vergeten, maar ik heb daarnet de urne van meneer 

Renaat van het bureel gestoten … 

Allen: …Oh! … Was jij dat ! … En je hebt het zomaar laten liggen! … Je hebt het niet eens 

opgeruimd! … Foei ! … God zij genadig ! enz. 

Stan: Ik heb dat niet opzettelijk gedaan hé en ik was geschrokken door de brief die er in 

stak en daarom ben ik het vergeten op te ruimen … 

Allen: (opgewonden) …Wat !!! … Stak daar een brief in?! … Het testament! … God zij 

geprezen! … Ongelooflijk! Enz.  

Stan: (haalt de enveloppe uit zijn binnenzak) … Hier is hij! (geeft hem aan Freya) 

Freya: … Je hebt hem al open gedaan!? 

Stan: Ja, sorry, maar ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen … 

Freya: (haalt het testament er uit) … Ja, het is het tweede testament. 

Albert: (begerig) En staat mijn naam erin… staat mijn naam erin? 

Freya: (schrikt) … Volgens dit testament gaat bijna de hele erfenis naar …Iris! 

Iris: (compleet van slag) … maar … maar … dat kan niet. … ik … hoe … 

Albert: (geroezemoes en Oh’s en Ah’s waar Albert bovenuit komt) Dat is onmogelijk! Ik ben 

de enige echte erfgenaam! Jij bent een bedriegster!  

Agnes: (gaat ook op Iris af) Jij hebt dat  testament vervalst, net zoals je jouw DNA-test 

hebt vervalst! Jij bent een serpent ! 

Allen: (iedereen, behalve Stan, Luna en Freya, roept misnoegd door elkaar en keert zich 

min of meer tegen Iris die wenend in een hoekje kruipt) 

Stan: (jaagt iedereen weg,  terwijl Luna Iris troost) …Weg! Iedereen weg! Laat Iris gerust!  

Freya: (streng) Meneer De Schutter. Is dit de handtekening van uw “vader”? 

Albert: (kijkt met duidelijke tegenzin ) … Ja. 
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Freya: Dan is dit een correct en volgens mij rechtsgeldig testament. Dit is absoluut geen 

vervalsing. (gaat ermee naar Iris) Proficiat Iris! Jij erft een groot vermogen. 

Het enige wat je nog moet doen is dit testament ten laatste om 19u aan de notaris 

overhandigen … 

Iris: (neemt het testament onhandig aan en schudt ongelovig het hoofd) … Ik ben totaal 

van slag! … Wat …wat moet ik met zoveel geld doen … ik  …ik moet dit even laten 

bezinken.  Willen jullie mij even alleen laten alsjeblief ? 

Freya: Ja hoor, dat begrijp ik volkomen. … Kom mee naar buiten allemaal. We moeten 

Iris even wat rust gunnen …  (Iedereen gaat druk pratend met enige tegenzin naar 

buiten af en toe Iris nakijkend) … Stan, ik zou graag hebben dat jij bij Iris blijft. Ik 

wil niet dat ze alleen blijft. 

Stan: Goed, met plezier hoor. 

Freya: Tot straks … (gaat weg) 

Iris: (zucht) Oh Stan! Wat overkomt mij nu? … Wist jij hiervan?  Maakt dit ook deel uit 

van jullie zogenaamde plan?  

Stan: (oprecht) Nee Iris, echt niet! Hier wist ik totaal niets van! 

Iris: (Gaat hoofdschuddend op de rand van het bed zitten) … Hier ben ik echt niet 

goed van. … toch eens lezen wat er precies instaat … Wil je het licht eens 

aansteken Stan, ik krijg het niet goed meer gelezen … 

Stan: (Stan duwt op de schakelaar, maar plots krijgen we een lichtflits gevolgd door 

continu flikkerend licht. Stan komt onder stroom te staan met zijn arm gestrekt 

aan de schakelaar en is  hevig aan het trillen. Die scene moet hilarisch uitgewerkt 

worden en Stan moet die “aaaa” aanhouden en trillen en beven tot hij na de duw 

van Iris de schakelaar lost.) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ……. 

Iris: STAN !!! (ze springt van het bed, loopt naar Stan en bonkt hevig met haar schouder 

tegen hem zodat hij loskomt van de schakelaar) … Sorry Stan, maar ik dacht  dat die 

schakelaar hersteld was. 

Stan: (trilt nog even na tijdens zijn antwoord) … Jaaa … daaat … waaas … even … 

schrikken … hoor … maaar … Ik … daaacht … daaat … ook. 

Iris: (ontgoocheld) Oh nee! 

Stan: Waaat … is … er … Iris ? 

Iris: Nu praat je opnieuw zo traag … 

Stan: Vind … je?  … Ik … merk … geen … verschil … met … daaar … net …  

Iris: (plots wordt er op de deur geklopt. Iris schrikt en aarzelt even) … Ja? 

Albert: (Met zeemzoete stem) Mogen Agnes en ik even binnenkomen liefste Iris ? 
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Iris: (Grijpt vlug het testament van het bed, geeft het aan Stan) … Hier, hou jij het 

voorlopig bij. (gaat op het bed zitten) … Ja hoor, kom maar binnen.  

Agnes: (heeft een fles Champagne in de hand en in de volgende replieken “kruipen” ze 

overdreven zeemzoet als het ware voor Iris) … Aller allerliefste Iris. Wij hebben het 

nooit echt gezegd, maar we willen je toch laten weten dat wij geweldig blij zijn 

met jou in onze huishouding. We hebben nog nooit een zo bekwaam, sympathiek 

en plichtsbewust meisje al jou gehad en daarom willen we je als blijk van onze 

waardering deze DURE fles Champagne geven. (geeft ze met drie kussen) 

Albert: Ik wil daar ook nog aan toevoegen dat je heel intelligent en vooral eerlijk bent! 

Agnes: Oh ja, heel eerlijk. Ik heb het gisteren nog tegen Albert gezegd dat er geen 

eerlijker meisje bestaat als jij Iris, is het niet Albert? 

Iris: … Wouw … Ik ben een beetje overdonderd door al die lofbetuigingen. (dan fijntjes) 

… maar noemden jullie me daarnet geen bedriegster en serpent …  

Albert: … Oh maar dat was eventjes in de eerste schok toen we hoorden dat jij alles erft, 

maar dat meenden we niet …echt niet! Is het niet Agnes? 

Agnes: Maar nee, natuurlijk niet! Onze excuses daarvoor Iris (vallen op hun knieën) 

Duizendmaal excuses. Dat hadden we nooit mogen zeggen. 

Iris: (zucht) Ja, ’t is al lang goed. Excuses aanvaard. 

Albert: (opgelucht) Dank u Iris. Dank u … maar vind je het nu zelf niet oneerlijk dat jij alles 

krijgt en wij twee de enige eigenlijke echte kinderen van meneer Renaat niets … 

Agnes: … Wij die altijd zo goed voor onze papa gezorgd hebben zouden nu met lege 

handen moeten achterblijven … dat kan toch niet …  

Iris: (kordaat) … De boodschap is duidelijk, maar ik weet nog niet wat ik met de erfenis 

ga doen. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. En als jullie me nu willen 

alleen laten. 

Albert: (kruiperig) Maar natuurlijk liefste Iris, natuurlijk … kom mee Agnes. 

Agnes: (neemt fles champagne stiekem terug mee) … Dag Lieve Iris  … 

Iris: (verbouwereerd) … Wel heb je ooit! … Die neemt gewoon mijn fles Champagne 

terug mee! … Wat een huichelaars! 

Stan: (grijnzend) … We … zullen … hier … niet … meer … moeten … stofzuigen. … Die … 

hebben … de … vloer … voor … jouw … voeten … proper … gelikt … 

Iris: (er wordt weer op de deur geklopt)  … Daar heb je de volgende! (zucht) Ik kan al 

raden waarvoor die komen … (gaat weer op bed zitten) … Ja, binnen! 

Herman: (komt als eerste binnen, gevolgd door Aurore ) … Wij … Wij zouden u even willen 

spreken Iris. 
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Aurore: (begerig) Ja, je zal het misschien wat snel vinden, maar ik zou willen vragen of 

je niet aan mij zou willen denken als je je erfenis hebt ontvangen. Wij zijn nu 

twee zussen en zussen zijn er toch om elkaar uit de nood te helpen nietwaar. 

En ik heb het geld echt nodig … 

Herman: Ja en wij zijn nu broer en zus en jij krijgt dat geld toch nooit allemaal op dus 

waarom zou je er niet een beetje aan mij geven. Ik zal het goed besteden echt 

waar … 

Iris: … Maar jullie willen toch allebei afzien van jullie erfenis ? 

Herman: Eigenlijk wel maar niet echt uit vrije wil, want ja ik ben nu eenmaal priester en 

dan verwachten de mensen nu eenmaal dat je alles weggeeft aan 

hulpbehoevenden en dat je zelf ternauwernood iets hebt … maar eindelijk wil 

ik iets voor mezelf … en dus ook geld, geld om cadeautjes te kopen en aan 

iedereen te geven opdat ze zouden van me houden … dus als jij me wat geeft 

zonder dat iemand anders dat weet dan euh … 

Aurore: Ja, als je ons dat geeft zonder dat iemand anders het weet zou dat heel goed 

zijn want het is bij mij ook niet  … (er wordt weer geklopt aan de deur) 

Iris: Kom binnen ! 

Fernand: (komt binnen) …Oh, je bent niet alleen! 

Stan: Nee … het … is … hier … druk … vaaandaaag . 

Fernand: Zou ik u even alleen kunnen spreken Iris? … Zonder hun! 

Herman: Wij waren hier eerst en wij waren aan het praten met Iris. Dus als jij terug zou 

willen buiten gaan. 

Fernand: Nee, Iris heeft mij binnen gelaten, dus ga ik niet weg! En wat zijn jullie 

trouwens aan het bespreken met Iris? 

Aurore: Dat zijn jouw zaken niet! 

Fernand:  Jullie zijn ongetwijfeld aan het bedelen om een stuk van de erfenis! 

Iris: Ja, en dat zijn Albert en Agnes ook al komen doen en dat kom jij ongetwijfeld 

ook doen. 

Aurore:  Wat!!! Zijn zij hier ook al geweest!? Waarom zou ik dat dan niet mogen doen. 

Ik ben tenminste echt een zus van Iris! 

Fernand: Dat zijn wij ook! 

Aurore: Nee, dat zijn jullie niet! De DNA-test bewijst het! 

Herman: Maar we hebben al uitgelegd dat we de test vervalst hadden maar dat we 

eigenlijk wél kinderen van Renaat zijn en dus een broer van Iris! 

Aurore: Je kan zoveel proberen uit te leggen als je wil. Ik geloof er niets van ! 
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Fernand: (schreeuwt) Het is wél waar! Ik ben wél een broer van Iris! 

Aurore: (grijnzend) Hoe durf je zo te liegen in het bijzijn van een priester ! 

Allen: (nu beginnen Aurore, Herman en Fernand tegen elkaar te schreeuwen en aan elkaar 

te trekken en te duwen) … Buiten …Jij hebt niets aan mij te zeggen! … blijf van mij 

af vuil pastoorke, … hoe durf je … enz. 

Iris: (verbijsterd zet Iris de deur open)  …Buiten! … Iedereen naar buiten ! …Onmiddellijk! 

Stan: (met de hulp van Stan die ze naar buiten duwt gaan ze alle drie uiteindelijk weg) 

… Vooruit … iedereen … naaar … buiten … Vooruit … met … de … geit! 

Iris: … Pffff! … Hebzucht doet iets raars met een mens … 

Stan: Kunnen … we … hier … niet weg … gaaan … Iris. … Het … is … hier … veel … te … 

druk. … We … kunnen … beter … even … naaar … mijn … werkatelier … gaaan. … 

Daaar … gaaan … ze … ons … niet … laaastig … vaaallen … 

Iris: Ja, je hebt gelijk Stan. Freya, Tristan en Luna zijn nog niet gepasseerd en straks 

staan de anderen hier ook weer terug.  (gaan weg) 

Tristan: (er valt even een stilte en dan wordt er op de deur geklopt … en vervolgens 

nogmaals … dan gaat de deur voorzichtig open en komen Tristan en de notaris 

voorzichtig binnen) … Iris? … Hallo?! … Iris? … Hier is niemand meer! 

Notaris: Misschien in de badkamer? 

Tristan: (gaat kijken) … Nee, hier ook niet. 

Notaris: (schamper) Ze zal gevlucht zijn voor die roedel geldwolven die haar 

ondertussen al hebben lastiggevallen … 

Tristan: (Klopt boos op het bureelblad)  … Verdomme hé! Dat nu uitgerekend die idioot 

van een Stan dat tweede testament moet vinden!  

Notaris: (berustend) … Ja, da’s pech hebben. Dat Iris in dat testament staat was ook voor 

mij een complete verrassing. Maar op zich was dat zelfs goed want wie van jullie 

negen het ook had gevonden, had het ongetwijfeld onmiddellijk vernietigd. 

Tristan: (schreeuwt) Verdomme, verdomme, verdomme !!! Al onze moeite voor niets ! ! 

Notaris: (gaat naar hem toe) ... Rustig lieve schat, rustig! (neemt hem vast en kust hem) 

je moet zo snel de moed niet laten zakken. 

Tristan: (trekt zich los) … Nee ??? … Zij staat als enige in het testament! En dat is haar 

daarnet overhandigd onder het oog van acht getuigen. Hoe raken we daar in 

Godsnaam nog onderuit!? 

Notaris: (sluw) Dat testament kan nog altijd vernietigd worden … en ik denk niet dat 

daar veel van die getuigen bezwaar zullen tegen hebben … 
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Tristan: (hoopvol) Ja, da’s waar. Nu erven ze niets en als dat testament verdwijnt … 

Notaris: (gaat terug naar hem en neemt hem weer vast) … Zie je wel, nooit te vlug de 

moed laten zakken. 

Tristan: Maar hoe krijgen we het te pakken. Zij zullen dat niet zomaar laten gebeuren … 

Notaris: Ik heb al een plannetje klaar dat niet kan mislukken … (lacht luid) De jacht op 

het testament is geopend! Ik ben niet voor niets Diana, de Godin van de jacht! 

Tristan: (euforisch) Diane, lieve schat! Je bent fantastisch! Wat zou ik zonder jou 

beginnen!?  (kussen elkaar) 

Notaris: Kom we zijn hier weg vóór iemand ons samen ziet. 

Tristan: Ja hoe langer niemand weet dat wij een koppel zijn hoe beter! 

Notaris: Kom, ik zal je uitleggen wat ik van plan ben … ! (gaan weg) 

 

(Korte blackout met passend achtergrondmuziekje. vb. The final Countdown, de 

eerste 30 sec. of van 1.57 tot 2.15 https://www.youtube.com/watch?v=RGxx4Yf0N84 

Er wordt een nieuwe urne en een kaars (die in een brede schaal staat) ernaast op het 

bureel gezet + nog wat extra stoelen op de scène) 

 

Freya: (komt binnen, gevolgd door Luna) … Het is vijf voor zeven, iedereen zal zo 

dadelijk wel hier zijn want stipt om zeven uur wil de notaris alles officialiseren. 

Luna: Ocharm Iris, ik heb echt met  haar te doen. Ze is echt moeten vluchten … 

Freya: (zucht) Ja, een miljoen euro aan jouw neus zien voorbij gaan nadat je het zo 

goed als in handen had is voor de meesten blijkbaar een onverdraaglijke 

gedachte. 

Luna: … En ga jij haar iets vragen ? 

Freya: Als ze me spontaan zelf iets zou aanbieden ga ik het natuurlijk niet weigeren, 

maar ik ga haar niets vragen. … Nu ja, voor mij nis het natuurlijk iets 

makkelijker. Ik heb dat geld niet echt nodig. … En jij? 

Luna: (zucht) … De verleiding is groot natuurlijk. Maar ik wacht nog even af … 

Albert: (binnen gevolgd door Agnes) … hmmm … Iris is nog niet hier. 

Agnes: (gaat snel zitten op een van de buitenste van drie naast elkaar staande stoelen)  

Ga jij daar zitten Albert (wijst de andere buitenste stoel aan) …Dan kan Iris 

tussen ons in zitten. 

Aurore: (samen met Herman binnen) … Jammer, Iris is er nog niet. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGxx4Yf0N84
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Agnes: (Snauwt tegen Herman die op de stoel voor Iris wil gaan zitten)  … Die stoel is 

voor Iris! Ga ergens anders zitten! 

Herman: Oh euh … excuseer. Dat wist ik niet … (gaat ergens anders zitten) 

Fernand: (binnen) … Oh! … Waar is Iris? 

Agnes: (Snauwt tegen Fernand die op de stoel voor Iris wil gaan zitten)  … Die stoel is 

voor Iris! Ga ergens anders zitten! 

Fernand: Ik dacht niet dat er voorbehouden plaatsen zijn! (gaat toch op Iris’ stoel zitten) 

Agnes: (furieus recht en wil hem uit de stoel trekken) … Die stoel is voor Iris! Ga hier weg! 

Fernand: Geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt! 

Agnes: (blijft verwoed trekken) … Albert! Help me dan toch! 

Albert: Ja maar Agnes … met mijn hernia zal dat niet gaan en … 

Agnes: (laat uiteindelijk los en gaat mokkend zitten) … Je bent een slappeling, Albert ! 

Tristan:  … Is Iris nog niet hier ? 

Allen: NEE!  

Freya: (smalend) … Iedereen is zo bezorgd om Iris !? 

Notaris: (binnen en gaat aan bureel zitten) … Zo, is Iris nog niet hier ? 

Allen: NEE! 

Notaris: (kijkt even vreemd op) … Ik zie dat er een nieuwe urne staat. Goed zo! 

Als eerbetoon aan Renaat is het misschien gepast dat we een kaars aansteken nu 

bij de officiële afhandeling van het testament. (instemmend gemompel) … Heeft er 

iemand lucifers of een aansteker? 

Tristan: Ja, ik heb een aansteker ik zal ze aansteken. 

Notaris: … Prima! (kijkt op horloge) … Nu is het nog even wachten op Iris voor we kunnen 

beginnen … 

Allen: (Iris komt nu binnen gevolgd door Stan en iedereen zegt vol enthousiasme en 

zeemzoetigheid) … DAG IRIS! 

Iris: (verbluft door zoveel enthousiasme) .. Euh … dag iedereen! 

Agnes: Kom hier naast mij zitten Iris, Meneer De Praeter zal met plezier zijn stoel afstaan  … 

Fernand: … Maar … ik … euh (zucht) … Goed dan, kom hier maar zitten. 

Iris: Dank je wel Fernand. (gaat zitten) 
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Notaris: Stan, het spijt me maar ik moet je vragen om de kamer te verlaten. Dit is een 

officiële aangelegenheid waarbij enkel betrokken partijen mogen aanwezig zijn. 

Stan: Jaaa … maaar … ik … wil … Iris … niet … aaalleen … laaaten! 

Iris: Nee, het is goed Stan. Ga maar.  (gaat naar notaris) Ik geef het testament nu aan 

mevrouw de notaris. Daar is het in veilige handen. (Geeft het testament en Stan gaat 

naar buiten) 

Notaris: Dank je wel Iris. … Eens even kijken wat er precies in staat … (bekijkt het vluchtig) … 

Zo, dat is duidelijk! … Alleen jammer voor jou Iris dat het nooit van kracht zal 

worden. (Houdt nu het testament boven de kaars waardoor het in brand schiet) 

Allen: (Consternatie alom waarbij iedereen recht staat en door elkaar schreeuwt) 

… Hé! … Wat doe je nu! … Ben je gek geworden! … Nee! … Blijf zitten Albert! … Ja 

maar! Enz. 

Iris: (springt geschokt recht schreeuwt het uit en wil het testament redden) Verdomme!  

Jij … jij vuile hypocriet!  

Tristan: (springt onmiddellijk vóór het bureel en houdt een schreeuwende en vloekende Iris 

tegen) … Rustig blijven! Ga zitten! Het heeft geen zin meer! (hij houdt ook Freya tegen 

die Iris wil helpen) 

Iris: (wanhopig tot de anderen) … Maar kom dan verdomme toch helpen! (Iedereen blijft 

ongemakkelijk waar hij of zij staat of zit) 

Notaris: (tot Tristan) … Laat ze maar los schat! Er schiet niets meer over van het testament! 

Iris: (gaat vlug naar het bureel en wil grijpen wat er nog rest, maar het zijn alleen maar 

zwartgeblakerde restjes. Keert zich dan wanhopig naar de anderen)  … Waarom 

hebben jullie mij niet geholpen? Ik zou alles met jullie gedeeld hebben  (gaat 

snikkend in een hoekje zitten en Freya gaat er bij zitten om haar te troosten) 

Tristan: (minachtend) … Waarom ze jou niet geholpen hebben ? … Voor hun is het veel beter 

dat het eerste testament nu terug van kracht wordt! (iedereen schuift ongemakkelijk 

op zijn of haar stoel en niemand durft Iris aankijken behalve Luna) 

Luna: (zacht) Het spijt me Iris . Ik had je moeten helpen! … Maar ik was als verlamd toen zij 

dat testament in brand stak! 

Notaris: (schamper) Berouw komt altijd na de zonde. En je moet niet zo hypocriet doen. Jij 

profiteert het meest van allemaal van het eerste testament! 

Luna: (furieus tot voor het bureel) … Jij …Jij bent door en door slecht! Jij bent een rotte 

appel!  (nu tot anderen) … Maar begrijpen jullie het dan niet ! Die vergiftigde 

broodjes, al die ongevallen! Daar zit zij achter !  Samen met hem ! (wijst naar Tristan) 

Aurore: (schreeuwt) Ja, hij! Hij is ook door en door slecht! Hij chanteert mij! 
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Allen: (roepen en schreeuwen nu door elkaar) … Dat is schandalig! … Daar komen jullie niet 

zomaar mee weg! … Bel de politie! Enz. 

Notaris: (klopt met haar hamer op het bureel) Stilte! …Stil!  (als het stil is) … En wat dachten 

jullie daar aan te doen?  … De politie bellen? Doe maar en probeer alles maar te 

bewijzen. En wie denk je trouwens dat de politie gaat geloven? Een achtenswaardige 

notaris of wat op geld beluste ruziemakende familieleden … 

Allen: (zenuwachtig gemompel door elkaar heen) 

Notaris: (Dreigend) Als jullie nog iets van geld willen zien zou ik heel braaf blijven. We hebben 

trouwens nog een en ander achter de hand … (plots wordt er een paar keer hard op de 

kastdeur gebonkt ,maar de notaris denkt dat het aan de deur is en zegt tegen Tristan) 

… Dat zal Stan zijn. Ga eens horen wat er is en ga hem zeggen dat hij nog altijd niet 

binnen mag! 

Tristan: (opent deur) … Hé … Niemand!? (er wordt opnieuw op de kastdeur gebonkt) 

Fernand : (verwonderd) Dat komt uit die kast! (opent de kastdeur met de sleutel die erop zit) 

Renaat: (komt grijnzend uit de kast, gevolg door Stan) … Hallo allemaal ! 

Herman: (Iedereen deinst geschokt achteruit) … Een mirakel! … Dit is een mirakel! (zakt biddend 

op zijn knieën) 

Albert: … Papa! … Jij leeft! 

Agnes: … Jij … Jij was toch gecremeerd!? 

Fernand: (verbijsterd) … Wat gaan we vandaag nog allemaal meemaken !? 

Aurore: … Dat … Dat kan toch niet !  

Freya: Dan leefde jij nog toen we jou in die kist staken? 

Iris: Maar … Meneer Renaat. Je weet niet hoe gelukkig ik ben dat je nog leeft! 

Luna: En ik ook ! 

Fernand:  (ziet dat de notaris en Tristan zo onopvallend mogelijk willen verdwijnen) Hé, die gaan 

er van door! Hou ze tegen! 

Herman: (grijpt notaris vast, neemt zijn missaal en klopt er mee achtereenvolgens op haar 

hoofd, de linker -en de rechterkaak ondertussen zeggend)… In de naam van de Vader 

… de Zoon … en de Heilige Geest (laat los en de notaris zakt ineen terwijl Herman een 

kruisteken maakt) … Amen! 

Aurore: (Springt gillend op Tristan af en grijpt hem vast als die wil ontsnappen) Jij niet vuile 

smeerlap ! 

Tristan: (probeert zich los te  trekken) Laat me los, slet of ik zet al die smeuïge filmpjes op 

internet! 
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Aurore: (schreeuwt) Zet ze maar op internet! Het kan me allemaal niet meer schelen! Ik ben 

heel dat fake leven in de schijnwerpers toch kotsbeu! Maar jij zal niet ontsnappen! 

(bijt in zijn arm waarop Tristan het uitschreeuwt) 

Freya: (komt Aurore te hulp) Nee, hier blijven jij ! (trekt aan zijn haren zijn hoofd achteruit, 

waarop hij het weer uitschreeuwt) 

Luna: (komt ook helpen) Nee jij zal niet ontsnappen schurk! Ik had wel dood kunnen 

zijn ! (geeft hem een knie in zijn kruis waarop Tristan kermend ineenzakt). 

Freya: (triomfantelijk) Dat komt ervan als je de toorn van jouw Godinnen opwekt ! 

Herman, geef hem de absolutie! 

Herman: (klopt met zijn missaal op zijn hoofd waarop Tristan ineenzakt) AMEN ! 

Renaat: (lacht goedkeurend) Dat is proper opgelost! 

Stan: We … zullen … ze … voorlopig … in … de baaad …kaaamer … opsluiten … (iedereen 

helpt om de twee in de badkamer te krijgen) 

Freya: (Terwijl ze de badkamerdeur op slot doet) … Ga zitten meneer De Schutter … of beter 

Papa! Je bent ons een uitleg verschuldigd!  

Renaat: Ik wou dat al mijn kinderen, zowel mijn “echte” als mijn buitenechtelijke kinderen 

elkaar zouden leren kennen en ik wou ook weten wat voor vlees ik in de kuip had,  

want echt goed kennen deed ik mijn buitenechtelijke kinderen niet. En daarom heb 

ik heel die erfeniskwestie bedacht. 

Luna: Dat je daar zogezegd “dood” voor moest zijn kan ik nog enigszins volgen, maar was 

het de bedoeling dat we jouw lichaam vonden? 

Renaat: (zucht) Nee, dat was niet de bedoeling, maar Stan was net te laat om de valse 

achterwand in de kast te openen, waardoor jullie mij gevonden hebben. 

Fernand: En dat Tristan en die notaris vals speelden wist je dat op voorhand?  

Renaat: Nee, dat heb ik gaandeweg ontdekt. Vanuit de kast heb ik veel gehoord en alles wat 

hier in de kamer gebeurde staat op camera. Meer dan genoeg bewijsmateriaal dus. 

Albert: Papa, het kan toch niet zijn dat wij niet jouw echte kinderen zijn hé? Er moet toch 

iets mis zijn met die DNA-tests? 

Renaat: Nee Albert en Agnes, die tests zijn correct. Ik heb het altijd al vermoed dat niet ik  

maar mijn tweelingbroer Donaat jullie echte vader was. Nu weet ik het zeker! 

Agnes: Nonkel Donaat? … Is nonkel Donaat onze papa!?  

Renaat: Ik was veel op reis voor mijn werk de eerste tien jaren van ons huwelijk en Donaat 

kwam heel veel bij ons thuis om jullie mama te helpen met allerlei klusjes en van het 

een kwam het ander … Dus ja Donaat was jullie echte vader … Jullie kunnen het hem 

jammer genoeg niet meer zelf vertellen. 
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Albert: Zou hij zelf geweten hebben dat hij onze echte papa was? 

Renaat: Hij heeft het me nooit gezegd, maar ik vermoed het wel. 

Agnes: Ja, ik ben er zeker van dat hij het wist. We kregen van hem steeds veel dikkere 

kussen dan van jou … 

Renaat: (grijnst) … Van “kussen” gesproken. Wat was dat daar tussen jullie twee in mijn bed? 

Albert: (ontdaan) Heb … heb jij dat gezien !? 

Freya: (lacht) … Wat!!! … Hebben jullie elkaar gekust !? 

Agnes: (beschaamd) Ja , het kan niet anders … maar ik herinner me er niets van …. (gaat 

verlegen weg) 

Luna: (grinnikend) Foei Albert … op die leeftijd en dan nog met je eigen zus … 

Albert:  (hoofdschuddend) … Ik weet het … Ik schaam me diep. (gaat ook weg) 

Aurore: … Hebben die echt met elkaar gekust ? Ongelooflijk ! 

Renaat: (lachend) Maar nee, die hebben helemaal niet gekust! Maar ze zijn er wel van 

overtuigd door wat jullie twee hebben uitgehaald (kijkt naar Herman en Fernand) Nu, 

laat ze nog maar even in de waan. 

Herman: Zeg nonkel Renaat, ik ben toch ook echt een zoon van jou he, want die DNA-test … 

Fernand: En ik ook, bij mij klopt die DNA-test ook niet! 

Renaat: Ja ja, wees maar gerust maar dat heeft voorlopig allemaal geen belang meer nu, 

maar ik stel voor dat we beneden bij een goed glas wijn verder praten. Gaan jullie al 

maar …  

Allen: (Iedereen behalve Iris, Stan en Renaat gaat enthousiast pratend naar buiten) 

Iris: Wist jij dat ik een dochter ben van jou meneer Renaat? 

Renaat:  (Glimlacht) … Maar jij bent geen dochter van mij Iris.   

Iris: (verrast) … maar … maar die DNA-test zei toch van wél!? 

Renaat: Die test zei dat je “vermoedelijk” een dochter van mij bent, maar je bent niet mijn 

dochter Iris … maar mijn kleindochter ! 

Iris: (verbijsterd)  … jouw … jouw kleindochter? … maar… 

Renaat: Je weet dat je een adoptiemama hebt? 

Iris: Ja en ik ben op zoek naar mijn biologische mama, maar voorlopig zonder succes … 

Renaat: Ik heb ze gevonden Iris … en ze is hier beneden. 

Iris: …Heb … jij mijn biologische mama gevonden? … Wie … wie is het dan ? 

Renaat: Aurore …  
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Iris: (ongelovig) … Aurore !? … en weet zij dat ik haar dochter ben? 

Renaat:  Nee …. Nog niet !  Ik heb pas sinds kort volledige zekerheid en heb het haar nog niet 

kunnen zeggen. 

Iris: (bitter) … maar waarom heb jij naar mij gezocht en niet zij … zij is toch mijn moeder. 

Renaat: (zucht) Aurore heeft veel stommiteiten in haar leven begaan, alles in het teken van 

roem en bekendheid. Daarom heeft zij jou ook afgestaan toen ze zwanger was in het 

begin van haar carrière. Niets mocht haar carrière in de weg staan! 

Maar ze heeft er steeds enorm veel spijt van gehad en vorig jaar heeft ze me 

gevraagd om naar jou op zoek te gaan. 

Iris: (boos) Maar waarom heeft ze dat aan jou gevraagd en is ze zelf niet op zoek gegaan ? 

Renaat: Als zij dat zelf zou hebben gedaan dan zou dat binnen de kortste keren in de 

“boekskes” hebben gestaan en dat wou ze haar dochter niet aandoen …  

Iris: (ontdooit) … Ja, dat is misschien wel zo, maar …. 

Renaat: Ze is veranderd Iris … dat heb je daarnet wel gezien met Tristan. Ze heeft heel wat 

fouten gemaakt, maar ze wil proberen zoveel mogelijk goed te maken … 

Iris: (aarzelend) … ik …ik wil haar wel die kans geven.  

Renaat: Ga er maar naartoe Iris. (Iris gaat geëmotioneerd buiten) 

Stan: Zeg … meneer … Renaaat … waaat … zou … je … er … vaaan … denken … moesten … 

wij … ook … een … glaaas … wijn … gaaan … drinken ? 

Renaat: Da’s zeker dat. Maar zeg Stan? 

Stan: Jaaa … meneer … Renaaat ? 

Renaat: Zou je niet eerst nog even aan de elektriciteit gaan hangen. Ik vond het leuker toen 

je sneller praatte! 

BLACKOUT en EINDE ! 


